
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

Islamietische Arnbonnezen het leven kostte. De Christen-Ambonnese
militairen verdedigden hun Republiek hardnekkig maar kregen onver-
mijdelijk tekort aan munitie. Zij hielden hun verzet meer dan een maand
vol. Toen de laatsten zich hadden overgegeven of gesneuveld waren,
bleek Soumokil met andere vooraanstaanden van de Republik Maluku
Selatan naar Ceram te zijn ontkomen.'

Met haar ingreep had de Republiek Indonesië niets gedaan waartoe zij
niet krachtens de soevereiniteitsoverdracht het recht had, maar het ge-
beuren werd door velen in Nederland anders gezien, nl. als een aantasting
van 'het recht op zelfbeschikking der Zuid-Molukkers'.

*

Het spreekt vanzelf dat wat op Ambon was geschied, de zich elders
bevindende Ambonnezen van het Knil en hun verwanten diep schokte."
Knil-militairen zouden, zoals al vermeld, Of tot de Indonesische strijd-
krachten kunnen toetreden èf gedemobiliseerd worden; in dat laatste
geval zouden zij een bonus krijgen (f 200 voor ongehuwden, f 400 voor
gehuwden met kinderen), voorts een kledingtoelage (f 250) en in bepaal-
de gevallen ook een studietoelage of een bedrijfskrediet. Wij veronder-
stellen (er zijn geen nadere gegevens) dat er onder de beroepsmilitairen
van het Knil nauwelijks Nederlanders of Indische Nederlanders zijn
geweest die tot de Indonesische strijdkrachten toetraden - onder de in
Nederland aangekomenen waren er evenwel velen die, toen het Knil

I Zij hebben begin december Ceram moeten verlaten. In '63 is Soumokil bij een
poging om naar Ambon terug te keren in Indonesische handen gevallen. Soekarno
had, toen Ambon weer was veroverd, een amnestie afgekondigd voor allen die zich
achter de Republik Maluku Selatan hadden geschaard, behalve voor Soumokil; deze
werd na een proces in '66 geëxecuteerd. Vóór hem waren in '56 verschillenden
veroordeeld die op Ceram de strijd hadden voortgezet. 2 Begin augustus '50, toen
de landing op Ambon al dreigde, was het in Makassar opnieuw tot gevechten gekomen
tussen de daar gelegerde ca. zevenduizend Knil-militairen en militairen van het leger
van de Verenigde Staten van Indonesië - Hirschfeld had toen de torpedobootjager
'Kortenaer' naar Makassar gestuurd met opdracht aan de commandant om de Knil-
militairen te ontwapenen. Aldus geschiedde. Soekarno en Hatta namen hier in zoverre
aanstoot aan dat Hirschfeld zonder overleg met hen had ingegrepen. Zij eisten
vervolgens dat de betrokken Ambonnezen naar Nederland zouden worden overge-
bracht - in eerste instantie werden dezen op Java geconcentreerd in afgesloten
kampen.


