
DE AMBONNEZEN NAAR NEDERLAND

eind juli' 50 werd opgeheven, hun carrière als officier of onderofficier
van de Koninklijke Landmacht konden voortzetten.

Met inbegrip van de pas voor het Indonesische leger aangeworven
troepen telde het Knil ten tijde van de soevereiniteitsoverdracht ruim
zestigduizend Indonesische militairen - een deel ging in de eerste helft
van '50 naar de Indonesische strijdkrachten over, een deel liet zich
demobiliseren. Na de opheffing van het Knil waren ca. zeventienduizend,
onder wie een kleine vierduizend Ambonnezen, nog niet afgevloeid.'
Dezen kregen een status als tijdelijk militair van de Koninklijke Land-
macht. Met die Ambonnezen nu rezen grote problemen. In tegenstelling
tot de Nederlanders en de Indische Nederlanders bezaten zij niet het
Nederlandse staatsburgerschap - zij hadden dus niet het recht om zonder
meer tot Nederland te worden toegelaten. Trouwens, daar voelden zij
niet voor: N ederland was voor hen een vreemd en ver land. Eerst wensten
zij gedemobiliseerd te worden op Ambon (maar dat eiland werd geblok-
keerd), vervolgens, toen Ambon door de Republiek was heroverd, op
Ceram, tenslotte, toen hun eigen regering Ceram had moeten verlaten,
op Nederlands-Nieuw-Guinea - daar wapperde hun geliefde Nederland-
se vlag nog. Demobilisatie op Nieuw-Guinea werd door de regering van
de Republiek afgewezen maar tegen overbrenging naar Ambon, waar zij
de zaak weer vast in de hand had, had zij geen bezwaar - overbrenging
met schepen van de KPM. Maar daar verzetten de Ambonnezen zich
tegen: alles liever dan naar eilanden gevoerd te worden waar de Repu-
bliek de baas was!

Er was in de loop van' 50 een delegatie van Ambonnese militairen in
Nederland aangekomen. Met steun van de (uit het Comité Rijkseenheid
voortgekomen) Stichting 'Door de eeuwen trouw' liet zij in december
,50 de Staat der Nederlanden in kort geding dagvaarden voor de Haagse
rechtbank - zij verlangde dat die rechtbank de staat zou verbieden om
Ambonnese militairen op Republikeins gebied te demobiliseren. De eis
werd toegewezen, het Haagse hof bevestigde de uitspraak van de recht-
bank en de Hoge Raad die van het hof - er restte de regering nu niets
anders dan bekend te maken dat de Ambonnese militairen mèt hun
gezinnen, in totaal bijna dertienduizend personen, naar Nederland zou-
den worden overgebracht. Ook dát werd door de Ambonnezen afgewe-

I Wij schrijven over 'Ambonnezen' en zullen dat blijven doen maar er waren onder
hen ook bewoners van de Kei-eilanden (zie kaart III op de pag.'s 768-769), de Keiezen.
In Nederland hebben zich tussen Ambonnezen en Keiezen moeilijkheden voorgedaan
waarop wij niet verder zullen ingaan.
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