
DE AMBONNEZEN NAAR NEDERLAND

Nederland dachten de ouderen met weemoed aan de tropen terug - steun
vonden zij in hun godsdienst (bijna allen waren lidmaat van de Evange-
lisch Molukse Kerk) en in een haast onschokbaar geloof in hun ideaal:
een nieuwe Republik Maluku Selatan. Zij voelden zich door Nederland
alsook door de Verenigde Naties (waarop hun leiders keer op keer
vergeefs een beroep deden) in de steek gelaten. Moeilijk werd vooral de
positie van de jeugdigen die in grote aantallen werden geboren - de
omvang van de gehele groep, bijna dertienduizend begin '5 I, was na
twintig jaar verdubbeld. Onder die jeugdigen was toen het percentage
werklozen het dubbele van het landelijke gemiddelde. Geen wonder dat
het tot de vorming kwam van een militante groepering die met specta-
culaire, ja schokkende acties, de eerste in '70 (toen werd de ambtswoning
van de Indonesische ambassadeur bezet), de Nederlandse regering tracht-
te te dwingen tot het verlenen van steun aan hun politieke ideaal. Dat
streven was gedoemd te mislukken.

Pas in '85 (enkele duizenden, het wachten moe, waren naar Indonesië
teruggekeerd) kwam er iets van verzoening tot stand - wij maakten er al
melding van in ons eerste hoofdstuk: aan alle oud-militairen zou een
speciale medaille worden uitgereikt, zij zouden per jaar een bedrag van
f 2 000 ontvangen en er zou een museum komen om te onderstrepen wat
het aandeel der Ambonnezen was geweest bij de vestiging en de hand-
having van het Nederlandse gezag in de Indische archipel. Een troost?
Misschien wel en zeker de enig mogelijke. Maar een schrale.

*

Toen de Ambonnese groep in de eerste helft van 'SI in Nederland
aankwam, waren de in Indië ingezette militairen van de Koninklijke
Landmacht hun al voorafgegaan. De meeste oorlogsvrijwilligers waren
tussen de Eerste en de Tweede Politionele Actie gerepatrieerd - de
terugkeer van de resterende oorlogsvrijwilligers en van de dienstplichti-
gen van de drie divisies en de drie brigades dienstplichtigen die op hen
waren gevolgd, vond in '50 plaats.

Welke regels golden bij hun demobilisatie?
Zij behielden hun bezoldiging - maar slechts voor zoveel maal twee

weken als zij jaren in de tropen hadden doorgebracht.
Zij ontvingen een demobilisatiebonus : f 100 plus f Ia voor elke maand

werkelijke dienst in Indië - maar tot een maximum van f 300 (oftewel
ca. zesmaal het weekloon van een geschoolde arbeider).
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