
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

Zij kregen een schoen enbon, textielpunten en bovendien naar verkie-
zing een costuum dan wel f 70 plus nog meer textielpunten - maar van
de bonus werd de waarde van de schoenen, het ondergoed en de over-
hemden die tijdens het verblijf in de tropen verloren waren gegaan,
afgetrokken.

Zij ontvingen, zolang zij niet ergens vast werk hadden gevonden, een
uitkering - maar toch niet meer dan 60 tot 80% van het vóór hun
uitzending laatstverdiende loon en die uitkering was gebonden aan een
maximum van f 75 per week, hetgeen voor diegenen die een goedbetaal-
de functie hadden gehad, aan de krappe kant was.

Zij kregen voorts, als zij werk zochten (om dat te vergemakkelijken
kreeg elke gedemobiliseerde voor de eerste maand van zijn verblijf in
Nederland een gratis treinabonnement), een voorkeursbehandeling bij
de gewestelijke arbeidsbureaus - maar de demobilisatie van de meesten
vond plaats in een jaar waarin de werkloosheid steeg.

Ook werden aan sommigen studietoelagen of, als zij een bedrijf
wilden oprichten, renteloze voorschotten verleend - maar die toelagen
en voorschotten moesten terugbetaald worden.

Tenslotte was er de mogelijkheid om in rijkswerkplaatsen een her- of
omscholing te ontvangen - maar men kreeg dan, aldus in '86 Tessel
Pollman in Vrij Nederland, 'een loontje waar ook toen geen mens van kon
rondkomen ... De bitterheid waarmee over die behandeling wordt
gesproken, is' (Tessel Pollmann schreef vijf-en-dertig jaar later) 'nog
vers.'

'Maar', zo ging zij verder, 'het ergst van alles was voor Jan Soldaat en
Jan Officier misschien wel dat hij het waarom van de Indië-politiek niet
begreep en niet uitgelegd kreeg." De grote worsteling was verloren
- waarom was zij aangegaan? Waarom had een modern uitgerust leger
de 'extremisten' en 'terroristen' niet kunnen bedwingen? Hier wreekte
zich de eenzijdigheid van de voorlichting, gegeven door de overheid en
door het grootste deel van de pers. De meeste ingezette militairen waren
in Indonesië de Republiek gaan zien als een chaotische en misdadige
macht die hun de voet dwars zette met geïsoleerde guerrilla-acties, maar
dat die Republiek in werkelijkheid een in de gegeven omstandigheden
zo goed mogelijk georganiseerde staat was, dat die staat de uitdrukking
was van een nationaal ideaal, dat hij in toenemende mate kon rekenen op
de sympathie en de steun van een groot deel van de wereld, dat hij de
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