
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

Wij komen nu tot de burgers die Indonesië verlieten.
Hen kan men grosso modo in twee groepen verdelen: de Nederlanders

en de Indische Nederlanders.
Vrijwel alle Nederlanders hadden verwanten in het moederland. Dat

was ook bij menige Indische Nederlander het geval maar niet bij de
meesten, vooral niet bij de minder ontwikkelden - zij kenden slechts het
Indië waarin zij geboren en getogen waren. Van de Nederlanders dient
men te zeggen dat zij, Indië verlatend, gerepatrieerd werden maar bij de
meeste Indische Nederlanders was eerder sprake van emigratie.

Het eerst kwam de repatriëring van de Nederlanders op gang - wel te
verstaan: de passagiersschepen die in de jaren '45-'48 naar Nederland
voeren, hadden ook Indische Nederlanders aan boord. Al dezen hadden
tijdens de Japanse bezetting vrijwel al hun bezittingen verloren, hetzij
door roof, hetzij door gedwongen verkoop. Zij hadden moeilijke jaren
doorstaan, velen in de Bersiap-periode bovendien bij uitstek moeilijke
maanden. Waarom die repatriatie eind '45 in gang werd gezet, was
duidelijk: van Nederlands gezag was slechts in vrij kleine enclaves sprake,
de levensomstandigheden waren er benard en de toekomst was hoogst
onzeker - hoe minder vrouwen, kinderen en niet-valide mannen er
waren (de gezondheid van velen liet te wensen over), des te beter. Enkele
duizenden werden eerst voor herstel van hun gezondheid naar Australië
overgebracht, maar de meesten voeren naar Nederland, velen na in
doorgangskampen op Singapore en Ceylon (over die laatste is veel
geklaagd) te zijn opgevangen. Op weg naar Nederland ging men in Suez
van boord - in een hangar en in de barakken op een nabij vliegveld had
het Nederlandse Rode Kruis een uitdeelpost ingericht waar men de
kledingstukken kreeg uitgereikt welke men in Nederland in de winter
nodig had. De thuisreis in de overvolle schepen waar mannen en vrouwen
in de regel gescheiden moesten slapen, was oncomfortabel maar voor de
eerste transporten die aankwamen, vergoedde de ontvangst iets: men
werd door een enthousiaste menigte verwelkomd. Alle oud-geïnterneer-
de mannen, vrouwen en kinderen kregen een kopie van een persoonlijke
brief van koningin Wilhelmina uitgereikt. 'Beste kinderen', aldus de voor
die kinderen bestemde tekst,

'Eindelijk kan ik jullie vertellen dat ik veel aan je gedacht heb in de bange
tijd, toen de Japanners jullie in kampen opsloten en je het zo slecht had.

Men heeft mij verteld van je opgewektheid en hulpvaardigheid voor Moeder
en Vader.

Beste kinderen, ik ben trots op jullie dat je je zo dapper hebt heengeslagen


