
REPATRIËRING

door al wat moeilijk was en zodoende krachtig hebt meegewerkt voor onze goede
zaak.

Nu wens ik jullie allen blijder dagen toe.'

'De brief, aldus in '80 H. L. Leffelaar (wiens internering was begon-
nen, toen hij twaalf was),

'is velen het verkeerde keelgat ingeschoten, vooral moeders. Had de koningin ...
ooit gehoord van het Japanse systeem waarbij jongens van dertien en ouder van
hun moeders werden weggehaald? ... Die brief ... bood geen enkel aankno-
pingspunt met de realiteit van onze oorlogservaringen, noch, neem ik aan, met
de hartelijke bedoelingen van de vorstin. Die brief was in feite het allereerste
signaal dat er weinig begrip in Nederland te verwachten viel."

Zo was het ook. Los nog van het feit dat de ontvangst van de groepen
die op de eerste volgden, een routinematig karakter kreeg, werden velen
van de gerepatrieerden (evenals eerder de uit de Duitse concentratiekam-
pen teruggekeerde gevangenen en gedeporteerden) pijnlijk getroffen
door het feit dat er nauwelijks belangstelling was voor wat zij aan
schokkends mee te delen hadden. 'Mijn familie, heel Nederland', zo
beschreef Armemie Mac Gillavry (zij had met haar kinderen een tijdlang
in Cheribon in een gevangenis gezeten terwijl haar man, die zij niet had
mogen helpen of zien, er stierf) haar eerste gesprekservaringen,

'heeft ook oorlog gehad en is er beu van. Niemand kon weten wat ons is
overkomen. Niemand vraagt er naar. .. Niemand beseft dat wij nog kans moeten
krijgen te rouwen. Als ik mijn moeder iets wil vertellen, is haar vaste stopwoord:
'Ja kind, zo is het leven.' Niemand beseft dat wij voor het leven getekend
blijven."

Van eind '45 tot eind '48 vertrokken uit Indië ca. honderdtienduizend
personen naar Nederland, hoofdzakelijk Nederlanders, daarnaast Indi-
sche Nederlanders, allen met relaties in het moederland. Veruit de
meesten vonden bij die relaties een eerste onderdak en nadien was het,
zoals voor zo velen in die jaren van bittere woningnood, wachten op een
eigen behuizing. Er waren overigens onder de gerepatrieerde mannen

t H. L. Leffelaar:Dejapanse regering betaalt aan toonder. Een oorlogdie niet verdween (I980),
p. I07. 2 A. Mac Gillavry: je kunt niet altijd hui/en. Een Nederlands gezin in de laatste
periode van Nederlands-Oost-Indië (I975), p. 206.
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