
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

vrij velen die, toen zij weer op krachten gekomen waren, I opnieuw naar
Indië vertrokken."

Voor de meesten der naar Nederland teruggekeerden betekende de
terugkeer naar Nederland het opnieuw vinden van een vertrouwde
omgeving, maar hoe anders waren de omstandigheden nu, vergeleken
met die welke men vóór de oorlog als verlofganger had gekend!" Trou-
wens, er waren onder die gerepatrieerden niet zo weinigen die Nederland
nooit eerder hadden gezien. Het land trof hen dan als vreemd: winderig,
kil, vormelijk, geordend, overvol- 'mensen', aldus Rudy Verheem (een
'Indische jongen', die op Java zes maanden gevangen had gezeten en in
april '46 in Nederland was aangekomen),

'die dezelfde taal spreken en toch met een ander accent. .. Een volslagen vreemde
wereld waar geen kleur, geen vogel en geen bloem je bekend is ... Molens,
boerderijen, herkenning uit de Verkade-albums ... Tulpen in de plantsoenen,
merkwaardig: rechte, prachtig gekleurde bloemen, stijf en fris, zonder geur."

Op die eerste ca. honderdtienduizend volgden vóór I januari '52 (de
datum vóór welke men voor het Indonesisch staatsburgerschap kon
opteren) ruim honderdduizend anderen - onder dezen zullen in '49 en
,50 vele Nederlanders zijn geweest die in Indonesië geen toekomst meer
voor zich zagen (tot dezen behoorden talrijke ambtenaren van het gou-
vernement die in Indonesische staatsdienst spoedig hadden moeten con-
stateren dat hun geen zinvol werk meer werd gegeven") - in '50 en '51

1 Alle gerepatrieerden kregen aanvankelijk een half jaar lang dubbele rantsoenen,
hetgeen de nodige jaloezie opwekte. Die regeling werd in juni '46 afgeschaft. 2 Van
'45 tot '50 zijn in totaal uit Nederland ca. vijftigduizend burgers naar Indonesië
vertrokken. 3 'Mijn ouders', aldus Leffelaar, 'bezochten regelmatig een ouder echt-
paar, goede vrienden uit Medan, die daar een groot huis hadden gehad [en] er op
ruime schaal hadden geleefd ... Nu woonden ze in een duur pension in Haarlem,
nog steeds in stijl, maar met meubels die niet de hunne waren, ... op twee kamers,
gescheiden door schuifdeuren. Op die bezoekmiddagen werd er, zoals altijd, gelachen
en een goede borrel gedronken. Toch is de stemming er van mij bijgebleven als
overwegend triest. Het deed me denken aan tropische vogels in een winterse volière.'
(Leffelaar: Dejapanse regering betaalt aan toonder, p. 164). 4 Rudy Verheem: Bevrijding
zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen Indië en Nederland (1979), p. 88-89. 5 Terwijl de
personeelsleden van de Koninklijke Marine over de jaren waarin zij in Japanse
krijgsgevangenschap waren geweest, alsook velen van diegenen die als personeelsle-
den van grote bedrijven de Japanse bezetting hadden doorstaan, de z.g. backpay kregen,
ontvingen de gouvernementsambtenaren (alsmede de personeelsleden van de Gou-
vernementsmarine en de militairen van het Knil) niets - de Nederlandse regering
stelde zich, zoals al in hoofdstuk 1vermeld, op het standpunt dat dat een verplichting


