
DE INDISCHE NEDERLANDERS

evenwel moeten hoofdzakelijk Indische Nederlanders Indonesië verlaten
hebben.

Uit deze Indisch-Nederlandse minderheid hadden tijdens de Japanse
bezetting maar zeer weinigen steun verleend aan de Japanners of aan-
sluiting gezocht bij de Indonesische nationalisten ' - veruit de meesten
hadden met intens verlangen naar de bevrijding en het herstel van het
Nederlandse gezag uitgezien. Die bevrijding werd een teleurstelling
- wat zou van dat gezagsherstel terechtkomen? Waar konden zij een
nieuwe veilige toekomst opbouwen? Canada, de Verenigde Staten, Au-
stralië en Nieuw-Zeeland lieten hen, omdat zij geen blanken waren, niet
toe en emigratie naar Nederland trok hen niet aan. Al in '46 gingen in
hun rijen stemmen op om zich op Nederlands-Nieuw-Guinea te vestigen
- vandaar dat van Mook na de Den Pasar-conferentie (eind '46) op

was welke Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht had overgenomen. Kreeg de
schatkist nog geld van Indonesië? Zeer zeker: ook aan Nederland loste Indonesië tot
in' 57 de overgenomen staatsschuld af en betaalde het rente daarover, maar de regering
liet geruime tijd na om met een deel van die gelden de backpay of althans een gedeelte
daarvan te betalen. De Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur moest
enkele jaren lang actie voeren totdat in ' 56 eindelijk bepaald werd dat alle burgers die
bij het gouvernement in dienst waren geweest, alsnog ongeveer dertien maanden
salaris uitbetaald zouden krijgen (daarvoor en voor enkele andere rehabilitatie-rege-
lingen is in totaal fr 50 mln nodig geweest), wel te verstaan: naar het peil van 1 maart
'42 - met mogelijke of werkelijke promoties en met de geldontwaarding werd geen
rekening gehouden. Erger nog: het uitbetaalde bedrag gold tevens als vergoeding voor
de geleden oorlogsschade (vrijwel alle betrokkenen hadden het grootste deel van hun
bezittingen verloren). 'Nederland', aldus in '56 het bestuur van de Vereniging van
Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, 'heeft bij deze gehele
materie een fraai wereldrecord geslagen. Alle andere staten met soortgelijke proble-
men hebben aan hun ambtenaren gegeven wat hun toekwam ... Het vernederende
afscheid dat de regering ons heeft bezorgd, was voor ons ... bitter als gal.' (Gedenkboek
van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië (1956),
p. 174, 177)·

Wij herinneren er aan dat de Knil-militairen en de Indische ambtenaren na '56nog
vier-en-twintig jaar hebben moeten wachten voordat aan elk hunner, voorzover nog
in leven, een bedrag van f 7 500 werd uitbetaald, en voegen daaraan toe dat het de
personeelsleden van de Gouvernementsmarine nimmer is gelukt, op één lijn gesteld
te worden met hun collega's van de Koninklijke Marine.

Vermelding verdient evenwel óók dat de Nederlandse regering de Indische pen-
sioenen naar behoren heeft betaald en dat deze ten aanzien van hun verhoging
gelijk-op liepen met de Nederlandse.

1 De voorman van diegenen die dat wèl hadden gedaan, P. F. Dahler, werd eind '45
op het eilandje Onrust geïnterneerd; hij werd in '47 naar de Republiek uitgewezen
en overleed daar twee jaar later.
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