
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

aandrang van de regering deed weten dat het niet zeker was of Neder-
lands-Nieuw-Guinea uiteindelijk aan de toen opgerichte staat Oost-
Indonesië zou worden toegevoegd. Er kwam een Vereniging Kolonisatie
Nieuw-Guinea tot stand en vóór de soevereiniteitsoverdracht vestigden
zich daar ca. vijf-en-veertighonderd Indische Nederlanders. Aangezien
evenwel vroegere pogingen tot kolonisatie op Nederlands-Nieuw-Gui-
nea mi.slukt waren, stond het bestuur van de grootste organisatie der
Indische Nederlanders :het Indo-Europees Verbond, afwijzend jegens de
plannen van de genoemde vereniging; dat bestuur meende dat de Indi-
sche Nederlanders er het beste aan deden om in Indonesië te blijven. In
die geest sprak het zich op de Rondetafel-conferentie uit, geheel in
overeenstemming met de zienswijze van het kabinet-Drees/van Schaik.
Dat kabinet zag Nederlands economische toekomst somber in en meende
zelfs dat het onvermijdelijk was dat grote aantallen Nederlanders uit
Nederland zouden moeten emigreren - hoe kon men in een land dat
wellicht verarmd zou raken, tweehonderdduizend Indische Nederlanders
opvangen? Zeker, zij bezaten het Nederlandse staatsburgerschap maar er
waren onder hen veel armen en onontwikkelden die, zo werd gevreesd,
allerlei moeilijkheden zouden veroorzaken in de Nederlandse samenle-
vmg.

Het bestuur van het Indo-Europees Verbond had een wissel op de
toekomst getrokken (en was deswege door verscheidene Indische N e-
derlanders prompt van verraad beschuldigd) - die wissel werd niet
gehonoreerd. De Verenigde Staten van Indonesië bestonden nauwelijks
twee maanden of de Nederlandse gulden werd van onwaarde verklaard;
de Indische Nederlanders (alsook de Nederlanders die in Indonesië
waren gebleven) moesten hun guldens omwisselen tegen roepiah's, het-
geen betekende dat het geld waarover zij beschikten, twee-derde van zijn
waarde verloor; de waarde van de roepiak werd vervolgens gehalveerd
- zij hielden dus maar een zesde over. Vooral voor gepensioneerden was
die dubbele devaluatie een ramp. Indonesië had evenwel de verplichting
aanvaard om de vroegere pensioenen van het gouvernement desgewenst
in Nederland in guldens uit te betalen en hetzelfde konden 12 in
Indonesië gevestigde Nederlandse bedrijven met de bedrijfspensioenen
doen - voor velen werd het bittere noodzaak om naar Nederland te
vertrekken en zich daar te vestigen.

Die vestiging nu werd (wij gaven de motieven al weer) door het Hoge
Commissariaat zoveel mogelijk tegengegaan, zulks met meer klem naar-
mate de datum van I januari '52 naderbij kwam. Begin december 'SI

richtte Hoge Commissaris Lamping een woord 'van hart tot hart' tot alle
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