DE INDISCHE NEDERLANDERS

nog in Indonesié aanwezige Indische Nederlanders.! ‘Aan de Indische
Nederlanders, die nog steeds in twijfel verkeren of zij al dan niet het
Indonesische staatsburgerschap zullen aanvaarden, zou ik’, deed hij we-
ten, ‘op de eerste plaats willen verzekeren dat in het prijsgeven van de
Nederlandse nationaliteit voor hen niets laakbaars is gelegen’ — de
‘verwisseling van nationaliteit’ zag hij ‘niet anders dan als een logische
consequentie van de nieuwe rechtsorde in deze gebieden’; bovendien:
Indonesié was ‘een bevriend land’.

Er waren in ’50 en ’sI in totaal wellicht ca. achtduizend Indische
Nederlanders naar Nederlands-Nieuw-Guinea vertrokken — de grote
meerderheid die in Indonesié was gebleven, aarzelde. Ca. acht-en-twin-
tigduizend opteerden voor hen en hun kinderen voor het Indonesische
staatsburgerschap — de overigen bleven Nederlander.

De situatie nu van die overigen werd van jaar tot jaar moeilijker, mede
als gevolg van de kennelijke onwil van Nederland om Nederlands-
Nieuw-Guinea aan de Republiek Indonesié over te dragen, en of het dat
wilde of niet: Nederland kon Nederlandse staatsburgers nietin Indonesié
laten verkommeren. De emigratie kwam in ’§5 opnieuw op gang: zjj
omvatte in ’ss en ’s6 (per 1 april ’s6 zegde Soekarno de Nederlands-
Indonesische Unie op) bijna negentigduizend Indische Nederlanders
— wel te verstaan: zij moesten hun overtocht zelf bekostigen (de meesten
kregen er voorschotten voor). De opzegging van de Unie betekende nog
niet dat het voortbestaan van het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesié
(vele Indische Nederlanders hadden daar emplooi gevonden) onmogelijk
werd gemaakt maar toen in de loop van ’s7 opnieuw bleek dat er van
overdracht van Nederlands-Nieuw-Guinea geen sprake zou zijn, kwam
het tegen het einde van dat jaar eerst tot een boycot van alle Nederlanders,
de Indische Nederlanders inbegrepen, en vervolgens tot nationalisatie
van alle Nederlandse bedrijven. Nu vertrokken ca. veertigduizend Indi-
sche Nederlanders. Voor de ca. acht-en-twintigduizend die voor het
Indonesische staatsburgerschap hadden geopteerd, werd het bestaan
steeds moeilijker: zij werden door velen als vijanden beschouwd; de
meesten kregen spijt van de beslissing die zij in ’so en ’s1, daartoe
aangespoord door de Nederlandse autoriteiten, hadden genomen — vijf-
en-twintigduizend ‘spijtoptanten’ werden in ’s7 en de tien volgende
jaren alsnog tot Nederland toegelaten. En toegelaten werden daar ten-

! Tekst in Theo C. Droogh: De koelie wordt toean. Het drama van de Nederlands-
Indonesische betrekkingen in de jaren vijftig (1986), p. 97.
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