
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

animositeit tegen Indonesië alleen maar toenemen.
In '56 was de Grondwet in die zin gewijzigd dat Nederlands-Nieuw-

Guinea officieel deel van het koninkrijk was geworden, welnu: dat deel
moest verder ontwikkeld en vooralook beter verdedigd worden. Het
kabinet-de Quay zei in '59 in zijn regeringsverklaring dat voor die
ontwikkeling meer gelden ter beschikking zouden worden gesteld en dat
het beleid er op zou worden gericht om Nieuw-Guinea (goeddeels
ontoegankelijk, bewoond door misschien zevenhonderdduizend Pa-
poea's, van wie ca. zestienduizend bij de overheid, bij de krijgsmacht of
in het bedrijfsleven emplooi hadden gevonden en de overigen goeddeels
nog in het Stenen Tijdperk leefden) binnen tien jaar autonomie te
verlenen; de eerste stap daartoe zou de vorming van een Nieuw-Guinea-
raad zijn, welke raad acht-en-twintig leden zou tellen (onder dezen vijf
Nederlanders), die allen gekozen moesten worden. De verkiezingen
waren van twijfelachtige waarde! - de raad kwam in april '61 voor het
eerst bijeen. Nederland had de leden van de South Pacific Commission van
de Verenigde Naties: Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië,
Frankrijk en de Verenigde Staten, uitgenodigd naar die eerste bijeen-
komst waarnemers te sturen, maar tot grote verontwaardiging van het
kabinet-de Quay bleven de Amerikanen er weg.

Soekarno had inmiddels op 17 augustus '60 in een met ovaties begroete
toespraak verklaard dat Indonesië de diplomatieke betrekkingen met
Nederland verbrak. Er dreigde oorlog. Indonesië ging er zich op voor-
bereiden: het kreeg niet alleen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië
en Italië, maar vooralook van de Sowjet-Unie grote hoeveelheden
moderne wapens geleverd, o.m. Russische lange afstand-bommenwer-
pers en Russische onderzeeboten - ook arriveerden aanzienlijke aantallen
Russische officieren om de Indonesische militairen te scholen.

Nederland van zijn kant zond versterkingen naar Nederlands-Nieuw-

I De Geus, toen als marine-officier bij Manokwari geplaatst, kon gadeslaan hoe het
daar toeging. De er wonende Papoea-stammen, semi-nomaden, geleid door de ge-
broeders Lodewijk en Barend Mandatjan, stemden als één man op de eigenaar van
een landbouwbedrijf, zekere Gosewisch. 'Ik heb', schreef de Geus, 'kunnen aanschou-
wen hoe dat ging. Omdat de bevolking ... analfabeet was, werd gestemd door middel
van de whispering ballot, waarbij de naam van de uitverkoren kandidaat moest worden
genoemd in het oor van de de stemmen opnemende ambtenaren. Die resideerden in
half-open gebouwtjes ... Voor de toegang stonden vrienden van Gosewisch om te
controleren of de door Mandatjan opgetrommelde oerwoudbewoners die moeilijke
naam Gosewisch wel konden uitspreken, en dáárbij werd niet gefluisterd.' (P. B. R. de
Geus: De Nieuur-Guinea-ku/estie, p. 232).
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