
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

ging: Biak.' In de eerste maanden van '62 werd beoosten Celebes een
invasievloot geconcentreerd met ca. vier-en-twintigduizend man ge-
vechtstroepen (onder wie ruim vierduizend mariniers met landingsvaar-
tuigen en amfibische tanks) en ca. zevenduizend man parachutisten - de
nog steeds door Russen bemande onderzeeboten zouden ook in actie
komen. Tenzij Nederland toegaf, zou het oorlog worden. Oorlog om
Nederlands-Nieuw-Guinea? Hoe kon die ooit gewonnen worden? Me-
nigeen kwam tot bezinning. Die oorlog ging in elk geval de fracties van
de ARP in de Tweede en Eerste Kamer te ver: beide stelden zich op het
standpunt dat Nederland zich bereid moest verklaren tot nieuwoverleg
met Indonesië, zonder dat vooraf enige voorwaarde was gesteld. Burger
daarentegen wilde aan één voorwaarde vasthouden: Indonesië diende
eerst het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's te erkennen. De Nederlandse
Hervormde Kerk en het Episcopaat drongen op matiging aan. Zou dit
alles succes hebben gehad, als Romme nog de politieke leider was van
de sterkste regeringspartij, de KVP? Wij weten het niet. Romme evenwel
had begin '6r om gezondheidsredenen zijn Kamerlidmaatschap moeten
neerleggen. Hoe dat zij, een groeiend aantal ministers van het kabinet-de
Quay, constaterend dat bij het Nederlandse volk geen bereidheid bestond
om voor het behoud van Nieuw-Guinea reële offers te brengen, ging
beseffen dat er voor Nederland weinig anders restte dan zich (precies
zoals het in '49 had moeten doen) terug te trekken uit het wespennest
waarin het zich had gestoken.

In maart '62 ving in de buurt van Washington geheim overleg aan
tussen een Nederlandse (weer door van Roijen geleide) delegatie en een
Indonesische, zulks in aanwezigheid van een Amerikaanse diplomaat,
Ellsworth P. Bunker. Formeel trad deze op namens de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, de Birmaan U Thant, maar in werkelijkheid
was hij de vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering. Keer op keer
dreigde het overleg te mislukken, vooral doordat telkens weer kleine
groepjes Indonesische parachutisten op Nederlands-Nieuw-Guinea bij
bewoonde plaatsen werden afgeworpen - speldeprikken die evenwel bij
Luns en anderen in Nederland heftige emotionele reacties wekten. Die
bleven Kennedy niet onbekend. Begin aprilontving de Quay van deze
een brief' waarin de omineuze zin voorkwam: 'This would be a war in

1 Dat de Indonesische aanval zich op Biak zou richten, is door de Nederlandse
militaire leiding niet voorzien: zij dacht dat de Indonesische strijdkrachten op de
zuidkust van Nieuw-Guinea zouden landen. 2 Tekst van de brief d.d. 2 april 1962

in de Beus: Morgen, bij het aanbreken van de dag, p. 408.
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