
DE NIEUW-GUINEA-ZAAK

which neither the Netherlands nor the West could win in any real sense' - die
oorlog zou immers Indonesië in de armen van de Sowjet-Unie drijven.
Anders gezegd: zou Nederland het op oorlog laten aankomen, dan had
het van Amerika geen steun te verwachten - de enige toezegging welke
Kennedy deed, was dat de Amerikaanse vloot eventueel zou helpen bij
de evacuatie van de Nederlanders.

Het akkoord dat tenslotte op het laatste moment werd ondertekend:
15 augustus '62 (Soekarno was voornemens, twee dagen later bekend te
maken dat de oorlog met Nederland was begonnen), spaarde enkele
Nederlandse gevoeligheden: de soevereiniteit over Nederlands-Nieuw-
Guinea zou niet onmiddellijk aan Indonesië worden overgedragen maar
eerst aan de Verenigde Naties die het gebied op I mei '63 zouden
overdragen aan Indonesië, en de Papoea's (een delegatie van de Nieuw-
Guinea-raad had zich in Den Haag tegen het akkoord uitgesproken)
zouden het zelfbeschikkingsrecht krijgen - zij zouden zich uiterlijk in
'69 mogen uitspreken over de status van hun gebied.

Het Nederlandse bestuur eindigde op loktober '62 en ook de over-
dracht aan Indonesië vond op de afgesproken datum plaats.

Nadien kwam van het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's niets terecht:
Soekarno en na hem Soeharto wensten Nieuw-Guinea zo spoedig mo-
gelijk een Indonesisch karakter te geven en bij de z.g. volksstemming die
in '69 plaatsvond, werden slechts de stemmen van gehoorzame volks-
hoofden geteld, die zich allen voor het opgaan in de Republiek uitspraken.

Nederland had voor de Papoea's niets bereikt en zichzelf alleen maar
schade berokkend: bestuursambtenaren en militairen hadden zich ver-
geefs ingespannen, de bijna dertienjaar bestuur over Nederlands-Nieuw-
Guinea hadden de schatkist ca. f 900 mln gekost, waar niets tegenover
stond, en de in Indië geïnvesteerde miljarden waren verloren gegaan.

Slot

Er is, menen Wlj, 111 de Nederlandse naoorlogse geschiedenis geen
vraagstuk geweest dat tot een zo diepe en langdurige verdeeldheid heeft
geleid als dat van het beleid dat jegens de Republiek Indonesië moest
worden gevoerd - niet ten onrechte werd die verdeeldheid in de maan-
den van het debat pro en contra de overeenkomst van Linggadjati met
'een godsdienstoorlog' vergeleken. Meer dan vier jaar lang is er sprake
geweest van een worsteling met de Republiek die, hoeveel aandacht in
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