
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

die tijd ook werd geschonken aan nieuws over de wederopbouw, de
zuivering en de bijzondere rechtspleging, toch in veler denken centraal
stond.

Wij hebben, dat willen wij met nadruk onderstrepen, die worsteling
slechts in hoofdlijnen geschetst - tientallen documenten hebben wij
geciteerd maar er zijn er duizenden uitgegeven die wij niet geciteerd
hebben en er zijn er tien-, zo niet honderdduizenden die niet eens in
druk zijn verschenen. Grote beperkingen hebben wij ons voorts moeten
opleggen bij het noemen van namen. In ons relaas heeft het beleid van
de regering en van het Nederlands-Indische gouvernement centraal
gestaan en de lezer is daarin dan ook het meest de namen van diegenen
tegengekomen die in Den Haag en Batavia dat beleid bepaalden. Hij dient
evenwel te beseffen dat elk hunner vaak dagelijks talloze stukken door-
werkte welke op de worsteling met de Republiek betrekking hadden, en
overleg pleegde met personen die die stukken toelichtten of op wier
oordeel hij prijs stelde - personen die ongenoemd, stukken die onver-
meld zijn gebleven. Geschiedschrijving is steeds een beknopte samen-
vatting van een oneindig gecompliceerde werkelijkheid.

Wij achten het overbodig om in deze slotparagraaf nog eens de
hoofdmomenten van de worsteling met de Republiek aan te geven maar
willen ons beperken tot het belichten van enkele aspecten die naar ons
oordeel bijzondere aandacht verdienen.

Waar ging die worsteling om?
Zij ging om de toekomst van Indonesië. Wij hebben dit hoofdstuk

evenwel niet de titel gegeven 'De worsteling met Indonesië', omdat er,
zoals bleek, in de verdeelde Indonesische samenleving krachten en groe-
peringen waren die Of geen bezwaar hadden tegen de bestendiging van
Nederlands soevereiniteit èf bereid waren, voortzetting van een andere
vorm van Nederlands oppertoezicht te aanvaarden - niet Indonesië was
Nederlands tegenstander maar de door Soekarno en Hatta uitgeroepen
Republiek. Die Republiek begeerde van meet af aan slechts één ding: de
onafhankelijkheid. Soekarno en Hatta hebben dat doel geen moment uit
het oog verloren, ook niet wanneer zij, zoals bij het akkoord van Ling-
gadjati en bij de 'Renville'-overeenkomst het geval was, belangrijke
tactische concessies deden. Natuurlijk kan niemand met zekerheid voor-
spellen wat er zou zijn geschied, als Nederland het 'naakte' Linggadjati
zou hebben aanvaard en als de Nederlands-Indonesische Unie die eind
'49 onder de hypotheek van de Eerste en de Tweede Politionele Actie
ontstond, in de loop van '47 zonder strijd tot stand zou zijn gekomen
- wanneer men evenwel ziet dat Soekarno en Hatta ook na die twee
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