
WAAR GING DIE WORSTELING OM?

acties bereid waren, Nederlands financiële en economische belangen in
de Indische archipel te waarborgen, dan is er alle reden om te veronder-
stellen dat zij, uitgaande van het 'naakte' Linggadjati, dezelfde waarbor-
gen zouden hebben gegeven. De Nederlands-Indonesische Unie zou dan
ruim twee jaar eerder zijn gevormd en zonder de bitterheid die over en
weer uit de twee Politionele Acties en vooral uit de voortgezette guerrilla
was voortgevloeid.

Een heel andere zaak is of men die Nederlands-Indonesische Unie
ooit als een levensvatbare constructie mocht zien. Misschien ja, wanneer
zij niet méér zou zijn dan de in geen enkelopzicht knellende band zoals
die bijvoorbeeld in het Britse Gemenebest tot stand kwam tussen Groot-
Brittannië enerzijds en India, Pakistan en Ceylon anderzijds, maar perti-
nent neen indien zij (en dát werd door het kabinet-Beel begeerd alsook
door de Tweede Kamer die de motie-Romme/van der Goes van Naters
aannam) in de vorm van de 'zware' Unie zou neerkomen op de besten-
diging van Nederlands invloed ook op staatkundig gebied. Daarvoor
lagen, afgezien nog van het feit dat die 'zware' Unie voor de Republiek
onaanvaardbaar was, de belangen van Nederland en die van Indonesië te
ver uit elkaar. Nederland was een relatief kleine, modern ontwikkelde
Europese mogendheid met in die tijd nog geen tien miljoen inwoners
- Indonesië een Aziatische mogendheid-in-wording, goeddeels onont-
wikkeld en met tegen de tachtig miljoen inwoners. Men zou kunnen
zeggen dat tussen die twee partners wellicht een bestendige losse relatie
mogelijk zou zijn geweest maar geen huwelijk. Dáár draaide de zaak om:
Nederland moest Indonesië, gerepresenteerd door de Republiek, zijn
vrijheid geven en de Nederlands-Indonesische Unie mocht aan die
vrijheid geen afbreuk doen.

*

Nederland heeft de worsteling met de Republiek verloren. Ziet men van
het latere perspeetlef uit op die worsteling terug, dan zal, nemen wij aan,
het algemene oordeel luiden dat Nederland verstandig zou hebben
gehandeld, als het in een vroeg stadium de Britse en de Amerikaanse
beleidslijn zou hebben gevolgd en overeenstemming zou hebben nage-
streefd met Soekarno en de zijnen.

Waarom is dit nagelaten?
Het is, afgezien nog van de weerzin die tegen de persoon van Soekarno

bestond, nagelaten omdat de meesten die tot de leidende kaders behoor-
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