
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

den, zich een toekomst zonder Indië niet konden voorstellen. Die kaders
verwachtten, ten eerste, dat Nederland dankzij een vaste band met Indië
als middelgrote mogendheid een rol van betekenis in de wereld zou
spelen (Romme sprak van 'een imperium' en Jonkman zei in juni '46 in
de eerste bespreking met de afdelingschefs van zijn departement: 'Ne-
derland moet een wereldrijk blijven'); zij waren, ten tweede, bevreesd
dat zich in Nederland na en door 'het verlies van Indië' een ontzaglijke
verarming zou gaan voordoen (wij zouden dan, aldus Schermerhorn in
oktober '47, 'niet meer dan een droge boterham overhouden'); dan
leefde, ten derde, bij een deel van die kaders de wens om de in 1901

aangevangen, geleidelijke, door Nederland gecontroleerde ontvoogding
van Indië te voltooien en, ten vierde, zagen met name in '45 en '46 de
kerken het als hun opdracht om de kerstening van Indië te bevorderen.

Er was nog een vijfde, als het ware negatieve factor: Nederland werd
door de uitroeping van de Republiek Indonesië in de herfst van '45 niet
alleen met een niet voorziene situatie geconfronteerd maar ook met een
waarin het, in tegenstelling tot Groot-Brittannië, geen enkele ervaring
had. 'Dekolonisatie in enigerlei vorm is', zo betoogde Bank in '85,

'een vrijwel permanent verschijnsel geweest in wat toen heette 'het Britse rijk'.
In de paar eeuwen van zijn bestaan werd er altijd wel ergens de roep om home
rule of self-government gehoord, in Noord-Amerika of Ierland, in Zuid-Afrika of
Zuid-Azië. Dat leidde tot grote vindingrijkheid in het kiezen van beheers- en
bestuursvormen en dat werd nog meer bevorderd door de constitutioriele sou-
plesse van het Verenigd Koninkrijk."

N ederland had die ervaring niet - bovendien betekende Indië politiek,
economisch en psychologisch veel meer voor Nederland dan zelfs Brits-
Indië voor Engeland.

Stelt men nu dat het Nederlandse schip van staat, hoe verklaarbaar en
begrijpelijk ook, toch een verkeerde koers gevaren heeft, dan dient
onderstreept te worden dat die koers niet is uitgezet door het eerste
kabinet-Beel of door het kabinet-Drees/van Schaik maar door het kabi-
net-Schermerhorn. Het is dit kabinet geweest dat in oktober '45 van
Maak verbood met Soekarno te praten, dat in november '45 besloot
sterke militaire krachten naar Indië te zenden en dat in februari '46 wèl
in beginsel Indonesië's recht op zelfbeschikking erkende maar de verwe-
zenlijking daarvan op de lange baan schoof.
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