DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIE

werd besloten, 66k kunnen weigeren — hij heeft dat nagelaten; beide
acties hadden zijn instemming,

Merkwaardig is het dan hoe hij, met de Tweede akkoord gaand, alle
waarschuwingen uit het oog verloor die hij zelf in een eerder stadium
had geuit: ‘Het is een illusie, te menen’, had hij op 13 augustus '47 gezegd
in een van de vele bewogen vergaderingen van de ministerraad die aan
de voorgestelde opmars naar Djokjakarta werden gewijd, ‘dat de bezet-
ting van Djokjakarta het einde betekent van sabotage, guerrilla, enzo-
voort. Van Sjahrir en de zijnen maakt men martelaren. Als men nu naar
Djokjakarta oprukt, zal de internationale reactie slechter zijn dan ooit.’
Eén dag later (in Schermerhorns bewoordingen): ‘Dat, indien men met
zijn ogen dicht in de afgrond terechtkwam, het al erg was maar om met
open ogen erin te springen, wenste hij niet mee te maken.” Ruim vier
maanden later, toen op 31 december ’47 in Batavia een Tweede Politio-
nele Actie ter sprake kwam: ‘Als Amerika tegen ons is, moeten wij binnen
vier-en-twintig uur capituleren.’

En een jaar later spréng hij in die afgrond, zulks met open ogen, want
dat ‘de internationale reactie slechter dan ooit’ zou zijn, moet hij beseft
hebben.

Overigens is wat wij hier van Drees vermelden een ook bij anderen
voorkomend verschijnsel geweest: wie in een vroeger stadium helder
besefte dat grootscheeps militair ingrijpen de verhoudingen alleen maar
verder zou bederven, ging in een later stadium dwars tegen dat besef in
handelen. Dat deden bijvoorbeeld van Kleffens en Schermerhorn. Dat
deed ook van Mook. Merkwaardig verschijnsel! Wij menen dat het aldus
verklaard moet worden dat dat heldere besef toch steeds gekoppeld was
aan de verwachting dat de Republiek het hoofd zou buigen — als dan
bleek dat dat laatste niet het geval was, bezweek men voor de verleiding
om de strijdkrachten (van welker aanwezigheid een voortdurende pressie
uitging) de vrije hand te laten.

Overdein Nederland omstreden van Mook willen wij nog iets schrijven.

Hij was, menen wij, een figuur van uitzonderlijk formaat. Beter dan
een der ministers van het kabinet-Schermerhorn kende hij de rol die
Soekarno tijdens de Japanse bezetting had gespeeld —anders evenwel dan
zij zag hij in dat het onmogelijk zou zijn, de Republiek in welk gareel
ook te krijgen, indien niet Soekarno bij het overleg werd betrokken. Hij
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