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ging er eigenmachtig toe over en werd onmiddellijk gedesavoueerd. Had
men hèm in '45-'46 de vrije hand gelaten, dan zou, zo veronderstellen
wij, veelonheil zijn voorkomen. Niet dat die vrije hand, zolang de
worsteling met de Republiek voortging, mogelijk wasl.Zij zou in strijd
zijn geweest met het feit dat wat van Mook wenste slechts met Neder-
lands onmisbare bijstand kon worden uitgevoerd. Dáárvoor heeft het van
Mook aan begrip ontbroken. Herhaaldelijk heeft hij zich er over beklaagd
dat Nederland hem niet volgde - de ministers die hij in Batavia op bezoek
kreeg of in wier kring hij in Den Haag verscheen, troffen hem telkens
als provincialen. Maar zij waren niet alleen de wettige maar ook de
typische vertegenwoordigers van het land waarvan hij afhankelijk was!
Zijn vriend Logemann heeft hem dit manco eens duidelijk voorgehou-
den, hem in juli '47 schrijvend' dat zijn 'uitvallen over Nederlands
partijgeknoei' slechts aantoonden, 'dat je voor dit deel van ons probleem
eenvoudig het orgaan mist.' 'Je hebt zelf zovaak gezegd', schreef Loge-
mann verder, 'dat de verkeerde mentaliteit der Nederlanders in Indië
eigenlijk onze grootste zorg was' - maar dan was het toch 'duidelijk dat
. .. de mentaliteit van dat volk dat èn de laatste zeggenschap moet
uitoefenen èn het reservoir is voor alle westerse krachten die je nodig
hebt, minstens even belangrijk is.'

Van Mook, in Indië geboren, kende de archipel als weinigen - hij wist
dat het Indonesische volk (beter misschien: de Indonesische volkeren)
nog maar een zwakke elite van ontwikkelden had, dat de leidende
functies in de economie van de archipel bij Nederlanders en Chinezen
berustten, dat er onder de eenvoudige, ongeletterde Indonesiërs zeer
velen waren die hoog opzagen tegen in tradities vastgeroeste volkshoof-
den, dat talrijke Indonesische machthebbers een neiging hadden tot
corruptie en dat als gevolg van dit alles de basis voor de opbouw van een
samenleving die zich niet te ver zou verwijderen van Westers-democra-
tische begrippen, zwak was. Dat alles vervulde hem met zorg. Zich in mei
'47 jegens een vriendin openhartig uitend, bekende hij, zoals bleek, het
gevoel te hebben voor 'een onoplosbaar vraagstuk' te staan: 'Holland'
(met zijn 'verkeerde mentaliteit') 'kan het niet, misschien pas over twintig
jaar, en Indonesië kan het ook niet; misschien zo als wy' het zouden
willen' (in democratische geest) 'nooit.'

Maar wie luitenant-gouverneur-generaal is, moet handelen - hij kan
in de chaos van op hem afstormende berichten, rapporten, suggesties,
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