
'EEN VERTOON VAN STUGGE ENERGIE'

ontoegankelijkste deel van de archipel, het minst geschikt voor een
moderne ontwikkeling en, als het er op aankwam, onverdedigbaar. 'The
trauma of decolonization' was de titel van zijn studie. Dat begrip 'trauma'
lijkt ons terecht gekozen: de publiekelijk naar voren gebrachte motieven
(eerst de wens om van Nederlands-Nieuw-Guinea een kolonisatie-oord
voor Indische Nederlanders en voor immigranten uit Nederland te
maken, vervolgens de wens om het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's
te waarborgen) ontleenden hun emotionele lading aan de onwil om na
de rest van de archipel nu ook Nederlands-Nieuw-Guinea aan het
Indonesië van Soekarno over te dragen. Indië was verloren gegaan maar
het verlies was niet verwerkt: het trauma werkte na. Zo werd een tweede
worsteling aangegaan die, evenals de eerste, werd verloren.

Evenmin als die eerste willen wij die tweede samenvatten. Lijpharts
conclusie evenwel verdient hier vermelding: 'To the Dutch', schreef hij,
'New Guinea became the symbol of Holland's conti~ued national grandeur, power
and moral worth. The attachment to New Guinea was definitely pathological: it
was a symptom of a serious and protracted inferiority-complex, which healed only
very slowly. The symbolic value of New Guinea overshadowed all other consid-
erations .1 Elders sprak hij van 'pathological feelings of self-righteousness, re-
sentment and pseudo-moral convictions' 2 - 'pseudo-moral' omdat Nederland,
toen er oorlog dreigde, de Papoea's in de steek liet; dat toonde, meende
Lijphart, 'the ultimate shallowness of Dutch altruism' aan.'

Wij zouden bij de formulering 'a serious and protracted inferiority-com-
plex' een vraagteken willen plaatsen. Men kan met evenveel recht van
een 'superioriteits-complex' spreken (het viel de meeste Nederlanders
moeilijk om Indonesië als een gelijkwaardige tegenstander te erkennen).
Afgezien daarvan achten wij evenwel Lijpharts analyse ook onvolledig.
Heeft Nederland, zich aan Nederlands-Nieuw-Guinea vastklampend,
hoe wrokkig, onverstandig en contra-productief dat ook was (de Neder-
lands-Indonesische Unie werd opgezegd en alle in Indië belegde kapi-
talen gingen verloren), niet ook gezonde eigenschappen getoond? Dáár
hebben van Doorn en Hendrix meer begrip voor gehad dan Lijphart.
Hun beider samenvatting van het beeld dat Nederland in zijn vasthouden
aan Indonesië maar ook aan N ederlands-Nieuw-Guinea toonde, verdient
hier dan ook weergegeven te worden: 'Een stabiele democratische orde',
schreven zij, 'en een even stabiele koppigheid, van het moeilijke begin

1 A. Lijphart: The trauma oj decolonization. The Dutch and West New Guinea (I966),
p. 288. 2 A.v., p. 285. > A.v., p. 286.
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