
DE WORSTELING MET DE REPUBLIEK INDONESIË

tot het bittere einde; een vertoon van stugge energie bij het volbrengen
van de eenmaal aanvaarde taak; een eenzame reis, zonder veel steun van
anderen maar ook zonder het vermogen onderweg veel te leren; een
hoge morele toon, ononderbroken volgehouden, niet aangetast door
twijfel of gemakzucht.' En dit alles noemden zij 'al bij al een tamelijk
goed gelijkend portret van ons volk."

*

Als dat portret geldigheid heeft voor de jaren '45-'62, dan heeft het dat
ook voor de jaren '40-'45. Inderdaad: in de nacht van de bezetting bleef
het Nederlandse volk verlangen naar het herstel van een stabiele, demo-
cratische orde; met een even stabiele koppigheid verzette het zich tegen
Seyss-Inquarts gelijkschakelingspolitiek; zijn reis was eenzaam, zonder
veel steun van anderen maar ook zonder het vermogen (de mislukking
van de 'vernieuwing' toonde het aan) om onderweg veel te leren; en op
veel plaatsen in de illegale pers alsook in de eerste uitlatingen van
bewindslieden na de bevrijding vindt men de hoge morele toon, niet
aangetast door twijfel of gemakzucht, terug: Nederland zou na de oorlog
weer middelaar zijn in Europa en bij uitstek opkomen voor het volken-
recht.

Vindt men die denkbeelden ook in de huidige Nederlandse samen-
leving terug? Zo ja, dan toont dat aan dat opvattingen die hun oorsprong
vonden in vroegere eeuwen en misschien eerder Nederlands zwakheid
dan zijn kracht onderstrepen, de storm der tijden hebben doorstaan.

I Van Doorn en Hendrix, p. 26.
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