
KONINGIN WILHELMINA

Opmerkelijk achten wij het dan dat op de dag waarop de koningin
sprak, velen in ons land hun houding al in anti-Duitse zin hadden
bepaald: zij hadden geen richtlijn van de vorstin nodig en zij waren daar
niet op blijven wachten.

De opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal Winkelman,
aan wie op 13 mei het regeringsgezag was overgedragen, had eind mei
het bedrijfsleven verboden, voor de Duitsers produkten te vervaardigen
die uitsluitend voor de oorlogvoering gebruikt konden worden, was
wegens zijn weerbare houding door Seyss-Inquart terzijde geschoven en
in de nacht van I op 2 juli als krijgsgevangene naar Duitsland afgevoerd.
In mei en juni waren in het zuiden des lands groepen Britse en Franse
krijgsgevangenen, ook al naar Duitsland onderweg, uitbundig toege-
juicht. Dan was het in juni op veel plaatsen tot straatgevechten gekomen
met Nederlanders die zich achter de bezetter hadden geschaard: NSB'ers
en vooral leden van de Weerafdelingen van de NSB, de WA, en op 29
juni was prins Bernhards verjaardag alom publiekelijk gevierd o.m. door
het dragen van een witte anjer. De eerste, voorlopig slechts gestencilde
illegale bladen waren beginnen te verschijnen: van Haarlem, later Vlaar-
dingen uit Bernard I]zerdraats Geuzenberichten, van Maartensdijk uit het
Bulletin van de gebroeders J. L. en N. G. Voûte, van Amsterdam uit Frans
Goedharts Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen (waaruit zich Het Parool zou
ontwikkelen), en de Circulaires van het Comité 'In verdrukking één', uitge-
geven door twee anti-revolutionaire jongeren, Wim Speelman en Anne
Kooistra, die later een belangrijke rol zouden spelen in het illegale Vry'
Nederland en het illegale Trouw. Voorts waren op initiatief van Drees in
juni de besprekingen begonnen van het Politiek Convent: de voorman-
nen van de SDAP, van de Liberale Staatspartij, van de Vrijzinnig-Demo-
cratische Bond, van de CHU en van de ARP alsmede de in zijn partij op
dat moment geïsoleerd staande voorzitter van de Rooms-Katholieke
Staatspartij, mr. T. J. Verschuur; zij hadden in besprekingen over een
'nationale concentratie' een manifest opgesteld waarin gerept werd van
Nederlands wedergeboorte 'in vrijheid en onafhankelijkheid, in trouw
aan het Huis van Oranje', en toen de bezetter had geëist dat die woorden
zouden worden geschrapt, hadden zij dat geweigerd - zonder die woor-
den was toen op 24 juli het oprichtings-manifest van de Nederlandse
Unie verschenen. De ARP en de CHU hadden toen reeds hun contact-
commissie gevormd welke grote demonstratieve vergaderingen zou be-
leggen, en in Amsterdam had ds. J. Eykman een felle preek gehouden
tegen de 'aanpassers' en 'bijkleurders' die spoedig onder de titel Wij
bouwen verder, maar op welke grondslag? zou verschijnen. Dan waren de
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