
NABESCHOUWING

avances van Rost van Tonningen, aan wie Seyss-Inquart graag de kans
had gegeven om naast de NSB een bredere pro-Duitse beweging op te
richten, door de besturen van de SDAP, de AJC (Arbeiders Jeugd
Centrale) en de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs resoluut
afgewezen - 'gij zit hier', had Vorrink, voorzitter van de SDAP, Rost
toegevoegd in een gesprek waarvan het verslag spoedig elandestien zou
worden doorgegeven, 'onder de bescherming van de Duitse tanks en
vliegtuigen'; ook had hij gezegd: 'De kloof tussen het nationaal-socia-
lisme en het democratische socialisme is onoverbrugbaar.' De CPN was
begin juli begonnen zichzelf als illegale partij opnieuw op te bouwen.
Hetzelfde deed Sneevliets Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij,
zich nu Marx-Lenin-Luxemburg-front noemend - het eerste nummer
van het MLL-Bulletin was al verschenen. Maar ook andere illegale orga-
nisaties waren bezig strijdbaren bijeen te brengen: in Vlaardingen IJzer-
draats 'Geuzen'-groep, in Arnhem 'De Oranjewacht', in Amsterdam het
'Legioen Oud-Prontstrijders', en van Den Haag uit was de oud-com-
mandant veldleger, generaal b.d. jhr. W. Röell, door het land gaan reizen
om commandanten te vinden voor de zes divisies van een 'Ordedienst'
welke hij elandestien wilde vormen. Tenslotte waren hier en daar de
eerste pogingen ondernomen om spionagegroepen op te richten - zend-
contact met het buitenland had er nog maar één: de groep van D.
Goulooze, de verbindingsman met de Komintern te Moskou.

Gelijk gezegd: dit alles had zich in bezet gebied voorgedaan in de
weken waarin men nog niets van de koningin had vernomen.

Haar 'ik heb gezegd' wilde evenwel niet alleen aan de bevolking in
bezet gebied maar ook aan de defaitisten binnen het Nederlandse kabinet
duidelijk maken wat zij van hen verwachtte. In Nederland hadden op de
Staten-Generaal steunende en van deze afhankelijke kabinetten het re-
geringsbeleid bepaald en had zij daar maar weinig invloed op gehad - in
Londen daarentegen, waar geen Staten-Generaal waren, had zij slechts
met het kabinet te maken: in eerste instantie het kabinet-de Geer. Zij was
het die de uitvoering van het onzalige besluit van dat kabinet om de
regeringszetel naar Nederlands-Indië te verplaatsen, verijdelde - zijwas
het die de Geer de laan uitstuurde en zijn opvolger koos: Gerbrandy.
Daarmee heeft zij aan de oorlogsinspanning van de Nederlanders in de
vrije wereld de juiste impuls gegeven. Hier kan men van een leiderschap
spreken - en wie zal betwisten dat het Nederland in hoge mate ten goede
is gekomen?

Zij was een strijdbare vorstin - elk van de vele toespraken die zij van
Londen uit tot bezet gebied en tot de Nederlanders elders hield, getuigde


