
NEDERLAND NA DE OORLOG

De Tweede Wereldoorlog heeft evenwel niet alleen de dekolonisatie
versneld maar ook belangrijke sociaal-economische ontwikkelingen die
zich al voordien waren gaan aftekenen. Die oorlog bracht in Nederland
geen sociale revolutie teweeg - van afschaffing van de kapitalistische
produktieverhoudingen (maar ook van hun vervanging door verhoudin-
gen waarin van de vrijheden van de burger bitter weinig overbleef) was
slechts sprake in die delen van Europa, waar de Sowjet-Unie de over-
heersende macht werd, en in Tito's Joegoslavië. Overal elders werd het
kapitalisme met zijn ondernemingsgewijze, op het maken van winst
gerichte produktie en met zijn regulerende marktmechanismen gehand-
haafd - geen ongebreideld kapitalisme evenwel, zoals de negentiende
eeuw dat had gekend. De uitbreiding van de produktie maakte de opbouw
van een sociale welvaartsstaat mogelijk, 'de trends van collectivering en
nivellering van vermogens', schrijft Wilterdink, 'zetten zich voort' - op
dat gebied gaf de oorlog 'een extra duw in een richting die al uitgezet
was.'! Hetzelfde geldt trouwens voor de rol van de overheid bij de
algemene leiding van het sociaal-economische leven.

Wat de verhouding tot Indië en (ten dele daarmee samenhangend) het
buitenlandse beleid betreft, kan men de Tweede Wereldoorlog dus als
een duidelijke breuk zien. Ook was hij een breuk in de geschiedenis van
het Nederlandse Jodendom dat naar verhouding zwaardere verliezen
leed dan de Joodse gemeenschappen in vergelijkbare bezette landen.
Waardoor? Door de radicale aanpak van het op de SS-ideologie geënte
Duitse bezettingsbestuur, door de volgzaamheid van de Nederlandse
overheid, door Nederlands geïsoleerde ligging in bezet Europa, door de
vroege inzet van de deportaties (bijna een jaar voordat de April-Meista-
kingen aan het overheidsapparaat een injectie van weerbaarheid gaven,
eveneens bijna een jaar voordat de grote Landelijke Organisatie voor
Hulp aan Onderduikers was opgebouwd) maar ook door het feit dat de
Nederlandse Joden als gevolg van hun integratie in een tolerante samen-
leving minder waakzaam waren dan vele Joden elders in Europa. Niet
veel meer dan één op de vier bleef in leven en daarbij waren de verliezen
welke het Joodse proletariaat leed, het zwaarst. Een bevolkingsgroep die
in Nederland meer dan drie eeuwen van opbouw had gekend en een
kleurrijk en in veelopzichten stimulerend element in de samenleving
had gevormd, werd een schaduw van wat zij was geweest.

In alle andere opzichten mag men de gevolgen welke de Tweede
Wereldoorlog voor Nederland had, niet als een breuk aanduiden. Over
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