
DE FRANSE EN DE DUITSE TIJD

nam waar Hitler niet aan toekwam: die van de inlijving van Nederland
in een vreemde staat, in dit geval het Franse Rijk?

Men moet met vergelijkingen tussen de Franse en de Duitse tijd
voorzichtig zijn.' Napoleon was geen Hitler, de Fransen uit die tijd waren
niet de Duitsers van het Derde Rijk, en de geest in Europa van het begin
van de negentiende eeuw was niet de geest die na, en ten dele ook wel
door de Eerste Wereldoorlog in totalitair geregeerde staten als Italië,
Duitsland en de Sowjet-Unie tot verwoestende doorbraak kwam. Hitler
is nooit in bezet Nederland verschenen - over wat daar zou zijn gebeurd
als hij dat ooit wèl had gedaan, kan men slechts speculeren. Evenwel:
meer dan anderhalf jaar na de inlijving, in oktober 181I, heeft Napoleon
er bijna een maand lang rondgereisd. De genomen veiligheidsmaatrege-
len droegen geen excessief karakter, van het verschijnen van spotdichten
of andere elandestien gedrukte manifestaties van verzet maakt de Leidse
historicus prof. dr. H. T. Colenbrander in zijn juist door zijn gedetail-
leerdheid nog zo waardevol en lezenswaardig werk Inlijving en Opstand
(in 1913 verschenen) geen melding. De aanzienlijken verdrongen zich
allerwegen om de keizer, een groot deel van het lagere volk juichte hem
toe, de Dam in Amsterdam werd herdoopt tot Place Napoléon. In brute
machtswellust deed de Franse keizer niet onder voor de Duitse Führer
maar hoe anders is het totale beeld wanneer men 1810-1813 naast
1940-1945 legt! Zeker, er is ook in de Franse tijd verzet geweest, maar
Colenbrander kon diegenen die er met hun leven voor moesten boeten:
zes-en-veertig personen, allen behorend tot wat toen 'het volk' heette,
zonder uitzondering met name noemen - zo ook uit de rijen van de in
1812 aangewezen driehonderddrie-en-twintiggardes d'honneur (zoons van
aanzienlijken die als gijzelaars in militaire dienst werden geroepen) de
een-en-twintig die gevankelijk moesten worden weggevoerd. En hoe-
veel vager waren de politieke grenzen! Als Willem VI aanvaardde de
latere koning Willem I uit handen van Napoleon een Duits vorstendom.
Bilderdijk die in januari 18I1 op een bijeenkomst van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen zijn befaamd gedicht 'Afscheid' voor-
droeg, eindigend met de naar de toekomst ziende strofen:

1 Wij hebben dat waagstuk ondernomen in de slottoespraak van het in mei '85 door
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie gehouden symposium '1940-1945: On-
verwerkt verleden?' De tekst is later in '85 in druk verschenen (a.v., p. 190 e.v.) maar
kwam, naar wij aannemen, maar zeer weinigen van onze huidige lezers onder ogen.
Het eerste gedeelte van het hier volgende is een herhaling van delen uit ons betoog
van drie jaar geleden.
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