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registratie, de Kamers van Koophandel, de landelijke posterijen, de Mijn-
wet die alle delfstoffen tot gemeenschapseigendom verklaarde, een beter
wegennet - de Duitse bezetter plaatste hier niets naast. Hij kapte slechts
en wat hij aan nieuw zaad strooide, schoot geen wortel.

Maar die Duitse bezetter had dan ook met een geheel ander volk te
maken: een volk waarvan men zou kunnen zeggen dat zijn samenstel-
lende delen in de periode 1813-1940 tot zelfbewustzijn waren gekomen.
De amorfe massa van 'het volk', waarvan van Hogendorp repte, was een
gestructureerd en gearticuleerd geheel geworden en het is dat geheel
geweest dat het op gelijkschakeling en inlijving gerichte politieke offen-
sief van de Duitse bezetter heeft afgeslagen. Uit dat geheel kwamen de
honderdduizenden te voorschijn die aan de grote stakingen deelnamen,
de vele tienduizenden ook die zich, elk gesteund door de eigen omge-
ving, met hart en ziel aan het illegale werk gaven.

Neen, geen heldenvolk, maar wèl een volk dat in de Tweede Wereld-
oorlog een nationaal besef toonde dat heel wat sterker en rijker was dan
vier generaties eerder.

*

Nu ligt de Tweede Wereldoorlog meer dan veertig jaar achter ons.
Terwijl in de negentiende eeuw de herinneringen aan de Franse bezetting
spoedig zijn verbleekt, zijn in de twintigste die aan de Duitse van
Nederland en de Japanse van Nederlands-Indië blijven leven: smartelijke
herinneringen maar tegelijk ook normgevende, inspirerende. Hoe en
hoelang zij op de Nederlandse samenleving zullen inwerken, weet nie-
mand, zo min als iemand weet hoe Nederland en zijn samenleving zich
in de een-en-twintigste eeuw zullen ontwikkelen, laat staan nog later.

Slechts doordat het afgesloten is, kan de historicus het verleden over-
Zien.

De toekomst ligt open.
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