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enige mededeling van Kirschen worden herleid - Thijssen was door
Londen omtrent' Market-Garden' ingelicht.

DE KAARTEN VAN DE AIRBORN E-DI VISIE BIJ ARNHEM (p. 341, twee-
de alinea). Inderdaad, de kaarten van Arnhem en omgeving waren ver-
ouderd maar daarnaast waren er stadskaarten van Arnhem waar de ver-
keersbrug wèl op stond.

HET KEIZER KAREL-PLEIN TE NIJMEGEN (p.346, r.8-9). Ligt ten
zuidwesten, niet ten zuidoosten, van de grote verkeersbrug.

ARNHEM, ZONDAGMIDDAG 17 SEPTEMBER' 44 (p.348, r. 13 V.O.).
Enkele Britse militairen verschenen die middag reeds in Arnhem.

VERBETERD FOTO-ONDERSCHRIFT (na P.372). Foto 49 toont een
Britse, niet een Amerikaanse tank.

HET BOMBARDEMENT VAN EINDHOVEN DOOR DE LUFTWAFFE OP
DE AVOND VAN 19 SEPTEMBER' 44 (p. 375, eerste alinea). De tekst is
onjuist voorzover daarin gesuggereerd wordt dat het bombardement
plaatsvond op de r Sde.

DE VERNIELING VAN DE TELEFOONCENTRALE TE OOSTERBEEK
(p.397, tweede alinea). Geschiedde al op dinsdag 19 september, niet op
donderdag 21 september.

23 SEPTEMBER 1944. HET BEVEL TOT EVACUATIE VAN ARNHEM
(p.4IO, r. 13-12 V.O.). Dit bevel was van Model afkomstig.

* PRINS BERNHARDS HOOFDKWARTIER EN DE DOOR CAPTAIN
BAKER AAN LINDEMANS GEGEVEN OPDRACHTEN VOOR BEZET
GEBIED (p.436, r. IS en 18). Het advies van de Graaf is vermoedelijk
minder positief geweest dan wij schreven, althans: op 14 september '44
(in de daarop volgende nacht ging Lindemans in opdracht van Captain
Baker door de linies) berichtte het hoofdkwartier van de prins aan het
Bureau Inlichtingen in Londen o.m. dat het er niet zeker van was dat
Lindemans betrouwbaar was. De Graaf heeft Baker evenwel niet gead-
viseerd, Lindemans onder geen beding uit te zenden.

* HET LEVENSEINDE VAN DE VERRADER LINDEMANS (p.442, einde
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