DEEL 3

De oud-ministers M. P. L. Steenberghe (Economische Zaken) en A. A.
van Rhijn (Sociale Zaken) maakten in brieven aan De Jong eveneens
bezwaar tegen de algemene teneur in zijn weergave van de gebeurtenissen
in het kabinet alsmede tegen specifieke detailopmerkingen. Steenberghe
verdedigde zich onder meer tegen een suggestie in de eerste versie van het
manuscript als had hij vlak voor vertrek naar Londen onjuiste handelingen
gepleegd ter bescherming van zijn gezin dat achter moest blijven. Hij
overtuigde de auteur ten volle en deze schrapte de bewuste passage.! Van
Rhijn berichtte De Jong dat hij niet kon instemmen met de teneur van
diens verhaal; hij achtte het zijn plicht op te komen voor zijn inmiddels
overleden oud-collega’s, die zich niet meer konden verdedigen:

¢ ‘Waarom niet erbij vermeld, dat zij hier in volstrekt onzekere omstandig-
heden, onder de druk van een loodzware verantwoordelijkheid, voor de
moeilijkste beslissing van hun leven stonden, terwijl zij konden veronder-
stellen dat die beslissing door het Nederlandse volk niet zou worden
begrepen. Vooral de in de vragende vorm gestelde zin of dit nu de ministers
van het koninkrjk waren, vind ik in de gegeven omstandigheden
denigrerend. Zij konden toch niet in marscolonne met de muziek voorop
naar de gereedstaande auto’s afdalen.

Ook de uitlating van Hirschfeld: “Goddank dat zij weg zijn! Wat hadden
we met ze moeten beginnen”, zou ik je aanraden niet op te nemen. Zij moet
bij Hirschfeld worden verklaard uit de toenmalige nerveuze en emotionele
toestand waarin een ieder verkeerde. Maar voor de lezer van 1969 klinkt
hetaldus: “Schoolmeester Hirschfeld weet zich met zijn kleuters-ministers
geen raad”. Tenslotte heeft Hirschfeld — die ik in een acht-jarige
harmonieuze samenwerking om zijn grote bekwaamheid zeer heb gewaar-
deerd — geen enkele bespreking in de ministerraad meegemaakt. Hij was
wel met een aantal hoofdambtenaren voortdurend in de hal van het
departement aanwezig.’?

Met instemming van de begeleidingsgroep handhaafde De Jong zijn
Hirschfeld-citaat® en ook de teneur van zijn verhaal over de chaotische
gang van zaken rond het vertrek van het kabinet naar Engeland. (v)

!! Brieven Steenberghe aan De Jong d.d. 13 en 20 oktober 1969; brief De Jong aan
Steenberghe d.d. 14 oktober 1969.

2 Brief Van Rhijn aan De Jong, oktober 1969.
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