
REACTIES EN RECENSIES

, bood hij in vele détails ook veel nieuws, dat de auteur over de eigenlijke
gevechtshandelingen en de wijze waarop de Nederlandse militairen zich
weerden zeer openhartig is en daarmee zeer critisch moest zijn - ook al
signaleert hij natuurlijk vele individuele prestaties die van het algemene
beeld afwijken en heeft hij b.v. veel lof voor de opperbevelhebber
Winkelman. (14) Over het algemeen, zo mag ik het beeld uit dit derde deel
oprijst wel samenvatten, werden de hoogstnodige vertragingsmanoeuvres
en vernielingen vaak te laat of helemaal niet uitgevoerd, ontstond bijna
overal paniek en vonden terugtochten plaats vóór de zware gevechten zelfs
geleverd waren. Alweer waren hier natuurlijk uitzonderingen op (b.v.
bepaalde gevechten achter het front tegen de parachutisten, het verweer van
de zeer snel gedecimeerde luchtmacht, de afweer bij Kornwerderzand).
Maar voor mij althans kwam de heilloze verwarring en voortijdige
verbrokkeling van de Nederlandse verdediging bij de Grebbelinie, zoals
De Jong ons die beschrijft, toch nog als een onthulling nadat ik uit mijn
herinnering hoofdzakelijk verhalen kende over bewezen heldenmoed en
taaie weerstand. De Nederlandse defensie faalde niet alleen door slechte
bewapening en gebrekkige organisatie, maar ook door een voor gevechts-
handelingen ongeschikte mentaliteit. Het is al bij al nog een wonder, dat de
Duitse troepen vrij langzaam en voorzichtig oprukten en dat was eerder te
danken, lijkt het wel, aan eigen Gründlichkeit en aan de terreinomstandighe-
den (rivieren en inundaties) dan aan Nederlands verweer. (IS) Zo
samengevat klinkt het hard, maar het maakt meteen duidelijk dat De Jong
inderdaad, zoals hij in het korte voorwoord zegt (Deel I blz. VIII [vn)), "geen
enkel falen met de mantel der liefde" heeft "willen bedekken".

Verklaringen voor deze "te diepe" nederlaag geeft De Jong impliciet in
veel van wat hij in de verschenen drie delen beschrijft. Programmatisch en
suggestief doet hij dat al in zijn eerste hoofdstuk van het eerste deel ("Paleis
Noordeinde" blz. 7-1 I), dat als het ware het hoofdthema van de drie delen
onmiddellijk laat horen. Misschien is deze aanhef iets té suggestief en zelfs
ietwat tendentieus. (16) Daarin beschrijft hij een bijeenkomst van 7 juli
1939 die koningin Wilhelmina hield op haar paleis met wat zij toen moest
beschouwen als haar belangrijkste politieke en militaire raadgevers, om te
beraadslagen over de toestand des lands in verband met het snel naderend
oorlogsgevaar en de bestaande kabinetscrisis. De bijeenkomst werd een
bedroevende mislukking: de vier hoogbejaarde politieke heren waren
slaperig en deden besluiteloos en de koningin, alert en energiek, slechts
geruggesteund door generaal Reynders en admiraal Furstner, sprak tegen
een voor haar gevoel dikke muur van watten. Noch voor de landsverdedi-
ging noch voor de kabinetscrisis gaf men goede uitwegen aan. Het is
duidelijk wat De Jong hiermee wil zeggen: Nederland was in zijn geheel
niet op de onontkoombare noodzaak van een krachtige verdedigingsoorlog
tegen een Duitse aanval voorbereid, militair noch politiek, geestelijk noch
cultureel.

143


