
REACTIES EN RECENSIES

, gen in de Nederlandse politiek en meer recentelijk de problematiek van de
ontwikkelingslanden. De studie van nazisme en de tweede wereldoorlog
werd hierdoor steeds meer een afgeperkt terrein - een reservaat voor een
gering aantal vrijgemaakte specialisten, enkelingen die hun leven in de
meest letterlijke zin wijdden - offerden - aan de studie van de gebeurtenis-
sen tussen 1930 en 1945. De reductie van "de" oorlog tot geschiedenis, en
de hoge kwaliteit van de betrokken onderzoekers, kon anderen een alibi
verschaffen voor veronachtzaming van de meest schokkende gebeurtenis-
sen in Europa van de laatste halve eeuw.

De geschiedenis van de totstandkoming van Het Koninkrijk derNederlan-
den in de Tweede Wereldoorlog is zelf illustratief voor deze tendentie tot een
steeds verdergaande eoncentratie van het werk in handen van enkelen. Het
"hoofdwerk" was oorspronkelijk gedacht als een collectief ondernemen
van enerzijds de staf van het Instituut, anderzijds een viertal historici. De
staf zou door het bijeenbrengen en analyseren van de bronnen het materiaal
bijeenbrengen voor de geschiedschrijving te verrichten door vier historici:
C. D. J. Brandt, 1. J. Brugmans, J. c.H. de Pater en L.J. Rogier - elk voor zich
gezaghebbend, aan verschillende universiteiten verbonden en tezamen
enigszins representatief te achten voor de verscheidenheid aan levensbe-
schouwelijke groeperingen, die Nederland kenmerkt. Het collectief onder-
nemen kwam zelfs niet van de grond. De staf van het Instituut publiceerde
een aantal belangrijke bronnenpublicaties zoals verslagen van de processen
tegen Van Genechten, Christiansen, Mussert, en Rauter, een overzichts-
werk van Lydia Winkel over De Ondergrondse Pers (1940-1945), fragrnen-
ten uit dagboeken en uit artikelen uit de illegale pers, een eerste deel van de
correspondentie van Rost van Tonningen (1967), e.d. Daarnaast verscheen
een serie monografieën, de publicaties van B. A. Sijes bovenal, zoals De
April-Mei-Stakingen van 1943 in Twente (1950), De Razzia van Rotterdam,
10-11 november 1944 (1951), De Februaristaking, 25-26 februari 1941

(1954) en De Arbeidsinzet (1966). De vier historici bleken spoedig te zeer
door eigen werk belast, en in 1955 besloot het Bestuur van het Rijksinsti-
tuut L. de Jong aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
voor te dragen als de solo-schrijver van het geschiedwerk. Hij aanvaardde
de opdracht "als een dure verplichting en als een kostelijk voorrecht"
(voorwoord, p. viii [vii]). Na vijftien jaren liggen, in snel tempo achtereen
geschreven, drie delen voor ons - tezamen bijna 2 000 volgepakte pagina's
nog altijd slechts het voorspel en de meidagen van 1940 betreffende.

De opdracht is in wezen een onmogelijke. De materie immers is zo
complex, het materiaal zo uitgebreid, dat niet op alle punten het onderzoek
even grondig kan zijn. Dit schept een onontkoombaar dilemma: ofwel de
schrijver moet de stof bewust inperken door het kiezen van een strakke
thematiek, ofwel hij moet zijn verlangen "er eigenlijk nog een jaar of
twintig op te studeren" (voorwoord, p. vi [vi]) opzij zetten, en hoezeer ook
aarzelend en vaak contre coeur het verhaal geven voorzover hij dat kent, en

153


