REACTIES EN RECENSIES

¢ hartslag van dat gebeuren; zijn leven werd daardoor mede bepaald. Hij heeft
zijn vlucht in deel 11, pag. 452—453 [418—419] van het hier te bespreken
werk treffend beschreven. “Aan de overzijde”, in de schaduw van onze
Nederlandse ballingenregering, bracht hij de “periode van de Bezetting”
door; zijn hart moet gepopeld hebben te weten wat er in Nederland nu
werkelijk plaatsgreep, waarom het gebeurde, wat de diepste roerselen van
zijn landgenoten in het bezette gebied waren, hoe de greep van de
bezettende macht langzaam veranderde van die van een zeer ongewenste
maar mogelijk formeel nog correcte militaire bezetter in die van een
geestelijke en immorele dwingelandij, en hoe zijn landgenoten daardoor
ook zelf veranderden.

Na vijf jaar beleefde ook hij het einde van de bezetting, die te lang
geduurd had om het vaderlands bedrijf van v66r 1940 eenvoudig voort te
zetten, maar ook te kort om het levenspatroon van 1940 enkel achter ons te
laten. En dan, na de bevrijding krijgt déze historicus de opdracht om de
gehele periode van de bezetting, het enige nationale gebeuren van deze
eeuw waarbij wij allen betrokken waren — of we het wilden en beseften of
niet — te boek te stellen. Welke historicus kreeg ooit zo’n actuele opdracht
endaarmee zo’n kans?

Juist in de jaren van voorbereiding komt de televisie, en voor de
televisie geeft dr. De Jong “voorproefjes” van zijn boek, en hij doet dit zo
voortreffelijk dat de integerheid ervan afstraalt; hij wint daarmee het
vertrouwen van het gros der Nederlandse staatsburgers, en dat is in deze tijd
geen kleine prestatie. Dr. De Jong stimuleerde daarmee bij voorbaat de
boekverkoop, nog vooér één deel van zijn boek verschenen was.

Wanneer de delen eenmaal verschijnen, worden hele krantenpagina’s
met de boeiendste fragmenten van zijn boek gevuld.

Laat ons eerlijk zijn: ik zou me kunnen indenken dat dr. De Jong niet
meer gespannen uitziet naar boekbeoordelingen; hij heeft immers zijn
beoordeling en kwalificatie allang thuisgekregen: hij is onder de historici
het enfant chéri van het Nederlandse volk geworden, wellicht het enige dat
er ooit geweest is. Maar desondanks zie ik hem aan voor iemand die met
concrete kritiek zeer zeker zal rekening houden.

Hij heeft een erkenning gevonden, althans in volkse zin, die geen enkele
historicus in ons land heeft gehad of heeft kunnen veroveren. En dat is
begrijpelijk. Over de meest boeiende periode van deze eeuw schreef dr. De
Jong voor zijn tijdgenoten een wetenschappelijk verantwoorde volkshisto-
rie.

Vandaar in dit tijdschrift slechts een enkele opmerking over dat
meesterwerk — want dat is het!

Laat me vooropstellen dat het een curieus werk is, dat in hoge mate de
populariteit van de geschiedenis bevordert. En waarom? Omdat de maaltijd
hier niet uitsluitend gekookt is voor de historische koks, maar voor alle
gasten die aan de nationale historische maaltijd willen aanzitten. En dat zijn
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