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, in dit geval niet zozeer vakhistorici en staatslieden, militairen en allerhande
specialisten, die meestal bij historische vakwerken betrokken zijn, maar alle
Nederlanders die bij deze oorlog - hoe ook - betrokken waren. Het was
hun oorlog, hun ellende, hun smadelijke capitulatie, hun vernedering, hun
ondergang, hun uitredding en hun uiteindelijke zege!

Aan dat Nederlandse volk heeft de schrijver een gedegen stuk geschied-
schrijving voorgelegd, zijn kans waarnemend, nu reeds de titel van het hem
opgedragen verhaal hem een brede lezerskring waarborgde. Wellicht
garandeert in deze eeuw geen ander voorwerp zulk een uitgebreide
lezerskring. Want iedereen wil er toch wel meer van weten dan hij zelf
reeds meegemaakt had en weet; en ieder vindt in dit boek wat hij nog niet
weet, aansluitend op wat hij reeds wist of aan den lijve heeft ondervonden.

Daarbij heeft dr. De Jong zijn taak als verteller goed verstaan: hij is niet
saai, niet te technisch, en niet te gespecialiseerd. Zeker, dr. De Jong neemt
zijn lezers soms wel mee voor een uitvoerig uitstapje, maar toch nooit
geheel zonder reden. Hij is als verteller oer-menselijk en men gevoelt dat
de vele smarten en weinige vreugden van de bezettingsperiode ookdoor
zijn gemoed zijn gegaan. Soms is er iets in zijn boek van de bewogenheid
van het Oude Testament: Al Uwe baren en Uwe golven zijn over mij
heengegaan. (Ps. 42:9)

Met dat al is hij tevens een der weinigen die een massale hoeveelheid
historisch bronnenmateriaal verzameld en in een voor ieder gemakkelijk te
raadplegen vorm gepubliceerd heeft; iemand die de kans had zich uit te
schrijven en zijn materiaal dan ook gul aan de lezers heeft weggegeven.
Kortom, dr. De Jong heeft de kans genomen van een historicus die tijd en
ruimte heeft.

Het knappe is dat hij de eigenschappen van een goed, evenwichtig en
boeiend verteller heeft weten te verbinden aan die van een knap en
geduldig bronnenspeurder; dat hij de moed heeft gehad waar het moest
partij te kiezen en toch zijn reputatie als integer, onpartijdig toeschouwer te
handhaven.

Soms weet hij door het goed gebruik van een kort en treffend citaat een
meesterlijke momentopname te geven die voor de lezer onvergetelijk blijft,
omdat hij daarmee - hoogste resultaat van de historieschrijver! - een stuk
dramatisch verleden zijn lezers vlak voor ogen houdt. Als voorbeeld geef ik
zijn beschrijving van het uur dat onze Koningin het bericht van de
capitulatie in Nederland ontving: "Van Bylandt had inmiddels gezant
Michiels ingelicht en deze zei: «Ik ga terstond naar de koningin.» Wij
nemen aan dat hij haar tussen half zeven en zeven uur de capitulatie-tijding
overbracht die, al was ze dan niet geheel onverwacht, haar tot in het diepst
van haar ziel trof - en ze werd kort nadien bij koning George aan tafel
verwacht! «Ik zag daar vreselijk tegen op», vertelde zij later. «Mijn leger had
gecapituleerd en ik zou gaan eten. Ik kon maar één ding doen: meteen
zeggen wat gebeurd was. Ik kwam dus de eetzaal binnen en zei het, en de


