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, de illusies die men over de eigen gevechtskracht had; de schromelijke
onderschatting van het Duitse geweld, zoals die uit de krijgsplannen
bleken! Als lichtende uitzondering verrijst te midden van een schare
ouderwetse, achter gebleven ministers koningin Wilhelmina. Zij doorzag
van begin af aan het nazisme, zij trachtte alsmaar tot betere bewapening aan
te sporen, om de heren wakker te schudden. Ofschoon de auteur
genuanceerd blijft, waar hij personen be- of veroordeelt, laat hij zich naar
mijn gevoel toch te veel meeslepen door zijn immense bewondering voor
de koningin, waardoor een zwart-wit contrast ontstaat, dat niet overtuigt. Ik
wil de energie, de in menig opzicht zeer scherp-realistische kijk, de grote
belangstelling van Wilhelmina voor de defensie niet in twijfel trekken.
Maar wel moet men onderscheiden tussen haar reacties destijds en haar
uitlatingen achteraf. Die laatste kunnen niet als bewijs dienen voor haar
vooruitziende blik. Bij haar portret baseert de auteur zich o.a. op boeken als
van haar secretaris Thijs Booy. Akkoord, er is op dat gebied niet veel, maar
het gevolg is dat we hier in de verlenging van de oude hof-hagiografie
belanden. Hoe dit zijn mag, dat Nederland op geen stukken na voldeed aan
de militaire eisen, laat zich moeilijk ontkennen. Wèl suggereert de
uitvoerigheid, waarmee die defecten worden belicht, dat dáár nu dan ook
de oorzaak van de nederlaag te zoeken moet zijn. Dat is uiteraard, misschien
moet ik zeggen: helaas! een vergissing. Zeker, het Nederlandse leger had
moderner bewapend, efficiënter georganiseerd kunnen worden. In dat
geval zou de strijd dan geen vier dagen, maar tien of veertien hebben
geduurd. Dat betekent dat behalve Rotterdam ook Den Haag, Utrecht,
Amsterdam en wie weet nog enkele plaatsen plat gegooid zouden zijn. De
Jong maakt immers duidelijk dat Hitler haast had. Ook het veel betere
Belgische leger, ook het Franse legendarische leger werden binnen twee
maanden vermorzeld.

De verdienste van De Jongs kritiek is, dat er opgeruimd wordt met de
mythe dat het Nederlandse leger overal heldhaftig heeft gevochten, dat
men deed wat men kon, maar bezweek voor overmacht of zelfs voor
verraad. De Duitse troepen waren ook superieur qua leiding en qua moreel.
Ook hierin, aldus blijkt in deze beschrijving, schoot het Nederlandse leger
in vele gevallen te kort, al blijven er tal van voorbeelden, waar comman-
danten en troepen deden wat ze konden zelfs lokale successen boekten. Het
is misschien een verdienste van die gedetailleerde beschrijving van de
meidagen, dat de lezer in elk geval een indruk krijgt van de ontzaggelijke
gecompliceerdheid, verwarring van dat constante improvisatorische God-
zegen-de-greep, dat elke oorlog te zien geeft. Dapperheid, bekwaamheid,
volharding, defaitisme, bangigheid, zenuwinstortingen, paniek. .. het is
allemaal in die vier dagen voorgekomen. Dat De Jong geen doekjes windt
om die laatste verschijnselen is heilzaam, om geen valse heroïsering te
bevorderen, al is momenteel de neiging daartoe ook stellig niet erg groot.
Maar ook hier weer zou het een vergissing zijn om te denken, dat alles goed
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