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, en daar een episch karakter draagt, ligt dat toch wel anders. Prof. De Jong
straalt als het ware over de houding van de illegalen voor het vuurpeloton,
maar heeft minder ruimte over voor doorvechtende soldaten, terwijl zijn
critiek op de deserteurs wel zeer gematigd is. Een van mijn bezwaren tegen
dit boek, dan wel een bewijs van enige partijdigheid. Er is altijd een excuus
te vinden voor weinig strijdvaardige arbeiders, wier militaire verplichtin-
gen weinig met hun economische situatie voor 1939 te maken hadden.
Hier spreekt de socialist.

Een paar feitelijke opmerkingen. Het Mannlicher-geweer van 1895, dat
werd enkele malen herhaald, was wel oud maar niet verouderd. In feite, in
handen van geoefende troepen, nog een uitnemend individueel wapen.
Hetzelfde gold voor de Engelse 6-inch houwitser uit 1917-1918 en a
fortiori voor het verlengde veldkanon-kapitein Van Essen (1907), waar-
mede op de Grebbeberg met veel succes gewerkt is. De projectielen hebben
heel wat Duitsers naar het hiernamaals geholpen. De mitrailleurs waren niet
zo bijzonder goed, al was het zware Schwarzlose-machinegeweer van 1907
nog een uitstekend te gebruiken wapen, in de verdediging tenminste.

Over de luchtmacht niets dan lof. Omtrent de overval op het vliegveld
Bergen (NH), waar onze beste vliegtuigen stonden, de G I -s, slechts dit dat
de waarschuwing hier volledig in het honderd is gelopen met alle fatale
gevolgen van dien. Wederom het afschuwelijke gemis aan militaire
fantasie, aangezien om twee uur's nachts de Grebbelinie, door het land van
Maas en Waal heen, waar praktisch geen schot viel, op zijn post was en
Bergen om die tijd, zo juist of wederom, in bed lag. Met het verlies van de
G 1-S was de ruggegraat der luchtmacht gebroken, al is, wat daarna met
oudere vliegtuigen gepresteerd werd, nog bewonderenswaard, aangezien
de Duitse verliezen zwaar waren, zij het deels door de slechte kwaliteit
onzer noodlandingsterreinen. Het luchtdoelgeschut was ten dele van zeer
goede kwaliteit (Hazemeyer), maar er was veel te weinig munitie. Een
majoor van de Luwa, die ten noorden van Amsterdam stond, vertelde mij
dat hij om half acht's morgens leeggeschoten was en met veel soebatten
nog een paar vrachtwagens met projectielen van de Hembrug los kreeg. De
Duitse luchtmacht was nog klein, dat zou in de zomer van 1940 geheel
anders worden, en heeft de in Nederland geleden verliezen stellig zwaar
gevoeld. Het verhaalover de Grebbeberg en over Zeeland is kortom boven
mijn lof verheven. De gevechten om het vliegveld Waalhaven met hun
afschuwelijke defaitistische aspecten worden voortreffelijk getekend. In
mijn tuin in Kralingen was het om circa vijf uur 's morgens reeds bekend,
dat Waalhaven praktisch verloren was en dat de Nederlandse troepen slecht
hadden gevochten. Excuses zijn er genoeg te vinden.

Om kwart over vijf ging ik de deur uit naar het kantoor van R. Mees &
Zoonen en het was een griezelig aspect te moeten waarnemen hoe zich in de
letterlijke zin duizenden burgers, volledig ongedekt, aan de Gelderse kade
hadden opgesteld, als betrof het hier een circusvoorstelling. Gelukkig


