
REACTIES EN RECENSIES

, nauwgezet volgen van de krijgsverrichtingen, maar mist vaak de elementen
van dramatische spanning.

Nu kan men dit laatste lang niet uitsluitend aan De Jong verwijten.
Militair gesproken immers, stond de uitslag van de oorlog die ons land in
de meidagen van 1940 te voeren kreeg, al vast. De geest der natie was in de
jaren dertig afkerig geweest van defensie en als gevolg daarvan waren er
slechts geringe inspanningen ondernomen om de sterkte van de Neder-
landse krijgsmacht in personeel en materieel opzicht te verbeteren.

Zo kon het niet anders of de Duitse vijand, met zijn voor die tijd
ultramoderne apparaat, zou in enkele dagen de overwinning behalen - ook
alomdat de geest der natie zich tevens verzet had tegen gezamenlijk met
België, Frankrijk en Engeland op te stellen verdedigingsplannen.

Een militair verslagen volk kan in andere opzichten ongeschokt blijven.
Het kan in het beste geval zelfs, door de kracht van zijn nationale waarden,
op de overwinnaar enkele essentialia van zijn cultuur overdragen.

"Graecia capta victorem cepit", schreef Horatius. Ook in dit opzicht echter
vermocht Nederland weinig. Deels door de economische crisis was het
geestelijk uitgeblust, terwijl de vijand waar het mee te maken kreeg juist
door een uitgesproken enthousiasme,ja fanatisme, gekenmerkt werd.

Met name de gedrevenheid, het mentale weerstandsvermogen van de
ss-Standarte moet groot geweest zijn. Op de meeste fronten bij de
Grebbeberg bijvoorbeeld, streden zij vooraan en ook waar zij technisch
gezien niet de sterkere waren, wisten zij toch door te stoten. (Ik haast mij op
te merken dat die angstig vluchtende Nederlandse soldaat mij heel wat
dierbaarder is dan zijn tegenstander, wiens wilskracht goeddeels het gevolg
was van manipulatie en misleiding door anderen.)

Terug naar De Jong. Waar had dan voor hem wel een kans gelegen blijk
te geven van een werkelijk scheppend vermogen? Op welke manier had hij
aan een latere generatie - die al die terugtrekkingen van Nederlandse
troepen niet zelfheeft meegemaakt, die zich er weinig voor zal interesseren
te vernemen welke bataljons waar stonden opgesteld - toch iets kunnen
meegeven waar zij in een tijdperk van nucleaire afschrikking iets aan heeft?

De eigenschappen van een volk komen in tijden van nood gepronon-
ceerder naar voren dan anders. In de eerste plaats was het daarom
belangwekkend geweest wanneer steeds nagegaan was in hoeverre de
reacties onzerzijds op de Duitse inval typisch Nederlands waren, voort-
vloeiend uit het verleden, de geografische positie, de middelen van bestaan,
etc.

De Jong kan hier met enig recht op antwoorden dat wie zich hiervoor
interesseert zijn Voorspel maar moet opslaan. Men zou dan vervolgens weer
kunnen zeggen, dat een schrijver eigenlijk voortdurend de door hem
verstrekte gegevens in een groter verband moet plaatsen; het getuigt van
weinig compositorisch en historisch inzicht, wanneer hij dat grotere
verband (alsof het betrekking zou hebben op alle gebeurtenissen die
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