
REACTIES EN RECENSIES

, meer thuishoren in een parlementair enquêteverslag dan in een geschied-
werk, vinden zij waarschijnlijk nauwelijks een bezwaar. Net als de auteur
immers leeft bij hen nog de behoefte te oordelen of iemand als Winkelman
in de meidagen juist optrad. Maar met hun kinderen is het anders gesteld.
Die willen weten hoe de omstandigheden waren die maakten dat de
generaal zo handelde als hij deed.'

Jan Rogier sloot daar in zijn recensie in Vrij Nederland (4 april 1970) op
aan, zij het dat hij de klemtoon legde op (het ontbreken van) economische
aspecten van de militaire operaties.

, 'Een geschiedschrijver kan niet volstaan met een kleurrijke schildering van
de chaos, hoe boeiend dat schilderij ook mag zijn. Zijn analyse moet dieper
gaan en konsekwenter doordringen tot de kern van die samenleving. Want
tegenover die hulpeloze demokratieën stond de orde van de dood, het
fanatisme van de bezetenen, de gelijkschakeling van de slaven, de
verwoesting van de kultuur. Tussen die twee is geen middenweg, geen
sterkere demokratie, geen krachtige koningin. Met een beter leger, een
sterkere luchtmacht, een krachtiger regering en meer gezag bij de koningin
zou dit land in mei 1940 niet zijn gered. En ook zonder duitse dreiging zou
met deze lapmiddelen de "hulpeloosheid" van Nederland niet zijn
opgeheven, zomin als die van de andere landen van West-Europa, die nog
geen prooi van het fascisme geworden waren door een inval van buiten of
een eigen omwenteling.

Wat konkreet in de boeken van De Jong ontbreekt is een uiteenrafeling
van de ekonomiese en politieke machten van het land. Hij weigert - en hij
doet dat op agressieve toon - in te gaan op de vraag, waarom Nederland niet
als Denemarken onmiddellijk gekapituleerd heeft voor de duitse over-
macht: "De historicus heeft het al moeilijk genoeg met het beschrijven en
verklaren van de ontwikkelingen die zich werkelijk voorgedaan hebben -
het fantaseren over hypothetische ontwikkelingen welke geen enkele
grondslag vinden in de realiteit zoals die door de toen levende mensen
ervaren werd, laten wij graag over aan wie zich daartoe geroepen voelt.
Zodanig gedachtenspel heeft, wat ook zijn verdere waarde moge zijn, met
wetenschap niets uitstaande." Toch heeft De Jong in feite op verschillende
plaatsen in zijn boeken die vraag wel degelijk beantwoord en wel
metkreten, verwant aan het Gesundes Volksempfinden: nationale trots,
zelfrespekt, desnoods strijdend ten onder gaan, verdediging van het va-
derland, maar ook onderschatting van de kracht van de vijand, rekenen op
hulp van de geallieerden enz. Met duidelijke instemming haalt hij de
socialistiese minister Van den Tempel aan, die het defaitisme van sommige
van zijn kollega's fel bestreed met een verwijzing naar het prestige-verlies
van Nederland bij kapitulatie. En de minister van Oorlog, Dijxhoorn, die
meer geneigd is het hopeloze gevecht te staken en verdere rampen voor de
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