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, bevolking te voorkomen, krijgt een sneer van De Jong, zelfs konkludeert
hij, dat generaal Winkelman iets te vroeg gekapituleerd heeft en het oordeel
van de Parlementaire Enquête Commissie, dat doorvechten tot een on-
overzienbare katastrofe zou hebben geleid en militair gezien van geen be-
tekenis zou zijn geweest noemt hij "iets te zwaar".

Het is begrijpelijk dat deze historikus een bombardement van Rotter-
dam, de dreiging tot verwoesting van nog een aantal steden, de ineenstor-
ting van de Grebbelinie, de verovering van de noordelijke provincies, van
Limburg en Brabant, de Moerdijkbruggen bij Dordrecht en de Maasbrug-
gen, de verwoesting van de hele luchtmacht niet voldoende vindt voor een
kapitulatie voor een overmacht, die voor geen misdaad terugschrikt. De
nationale eer en de militaire eer stonden op het spel. Zijn romantiese
retoriek, zijn natuurbeschrijvingen, de platgetreden kliché's sluiten daar
precies op aan.

Heeft de historikus dan niet meer tot taak de ongerijmdheden aan te
tonen in de geschiedenis en in de lijnen van een beleid? Deze historikus,
die de verwaarlozing van leger, luchtmacht en marine in de dertiger jaren
aan de kaak heeft gesteld, die geen moeite en geen woorden gespaard heeft
om aan te tonen dat Nederland tegenover de nazi's volstrekt kansloos was,
trekt niet de konklusie dat de nederlandse regering veel eerder had moeten
kapituleren en vele soldaten en burgers had kunnen sparen. Hier doet zich
de keerzijde voorvan wat ten aanzien van het eerste deel van dit werk moest
worden gekonstateerd: De Jong verzuimt aan te geven dat het de rechtse
figuren waren, de nationalisten, die aandrongen op vechten voor de eer van
het vaderland, zoals het ook de halve en hele vrienden van het fascisme
voor de oorlog waren die op versterking en bewapening hadden aange-
drongen. De Jong komt trouwens duidelijk in de knoop te zitten als hij
moet gaan verklaren, waarom zoveel NSB' ers verontwaardigd waren over de
duitse inval en "loyaal" wilden meevechten tegen de indringers. Hij is zelfs
geneigd die houding en dat gedrag in hun voordeel uit te leggen. We
kunnen ons hart vasthouden voor de beschrijving, die De Jong straks zal
gaan geven van het rechtse verzet, de strijders voor God, Vaderland en
Oranje.

Er zijn, als ik het goed schat, voor dr. De Jong bij het schrijven of het
koncipiëren van zijn derde deel vrijwel onoverkomelijke moeilijkheden
opgetreden, die hij niet tot een oplossing heeft gebracht, misschien zelfsniet
tot een ook voor hemzelf aanvaardbare. Dit deel is voornamelijk krijgsge-
schiedenis, een samenvatting van wat verschillende militaire historici -
vooral generaal Nierstrasz - in vele gepubliceerde of nog niet gepubli-
ceerde werken over de Meidagen hebben bij elkaar geharkt. Over de
verdiensten van die kompilatie kan ik niet oordelen, omdat ik niet de moed
heb noch het verlangen deze bronnen te bestuderen. En bovendien geldt
ook voor dit deel dat een gedeelte van de bronnen ontoegankelijk is voor
anderen dan de schrijver van het boek. Tussen die krijgsgeschiedenis door


