
REACTIES EN RECENSIES

, vertelt De Jong wat de regering deed, wat de koninklijke familie deed, hoe
de bevolking reageerde en hoe de evakuaties en vernietigingen verliepen.
Maar het tablo wil niet vollopen, het blijven poppetjes en afzonderlijke
taferelen. Hier begint zich te wreken, wat in de voorgaande delen, Voorspel
en Neutraal, ontbroken heeft.

Noch de internationale politieke verhoudingen, noch de knopen van de
ekonomiese belangen zijn blootgelegd. Dat de oorlog zeker in oorsprong
geen oorlog is geweest van demokratiese tegen fascistiese landen maar een
voor Engeland en Frankrijk hoogst ongewenst uitvloeisel van het fanatisme
van de nazi's, kwam zoals ik al eerder schreef niet naar voren. Geen wonder
dat nu in het derde deel een aantal hoogst belangrijke gegevens in de lucht
komt te hangen en mede daardoor een uiterst summiere beschrijving krijgt.

Waarom is het opblazen van de fabrieken in Nederland die voor de
duitse oorlogsindustrie van belang konden zijn overal mislukt? Het lijkt
wel erg simpel daar het woord "onnozel" aan te verbinden, zoals De Jong
doet bij de Hazemeyer-Signaal-Apparaten in Hengelo. In het boek van
Bezemer, Verdreven doch niet verslagen, het tweede deel van de geschiedenis
van de Koninklijke Marine in oorlogstijd, verschenen in 1967 en ingeleid
door de toenmalige minister van Defensie, P. J. S. de Jong, staat een
onthullend verhaalover die Hengelose fabriek. Dr. L. de Jong kent dat boek
en citeert eruit, maar enig verband met vijfde kolonne-aktiviteiten legt hij
niet.

Hazemeyer-Signaal-Apparaten was een nederlandse vestiging van de
berlijnse firma Siemens en Halske, die kort na de Eerste Wereldoorlog was
opgericht om de bepalingen van het verdrag van Versailles te ontduiken.
Aan Duitsland was bij dit verdrag verboden oorlogsmateriaal te fabriceren.
Ook Siemens-Schuckert had een duikadres in Hengelo, de NV NEDALO, en
de Zeiss-fabrieken stichtten in Venlo de NV NEDINSCO. De belangen van
Krupp waren gedeeltelijk overgenomen door de £trma Bofors in Zweden.
Met medewerking van techniese officieren van de nederlande marine
werden in al deze fabrieken wapens en toebehoren voor het nederlandse
leger en de marine vervaardigd, maar er werd ook voor de marines van
Zweden, Denemarken, Finland, Spanje en Griekenland gewerkt en toen de
duitsers weer zelf gingen bewapenen konden deze fabrieken onmiddellijk
op volle toeren draaien voor het leger, de luchtmacht en de marine van de
nazi's. Zelfs japanners werden hier ingewij d in het vak.

Toen uiteindelijk het besef doordrong dat hier een gevaarlijk spel werd
gespeeld, probeerden de nederlandse instanties een filiaal van Hazemeyer
in het westen, dus binnen de vesting Holland te krijgen. Dat werd door de
Siemens-direktie gesaboteerd en getraineerd, maar wel is toen als een
slimme zet van de duitse direktie de nederlandse marine-officier Schagen
van Leeuwen tot mede-direkteur van Hazemeyer benoemd, een machte-
loze positie zoals weldra zou blijken.

Begin 1940 werd er sabotage gepleegd in de fabriek. Er waren grote en
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