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, dringende orders van het nederlandse leger in behandeling. De Artillerie-
inrichtingen Hembrug oefenden toen druk uit op de territoriale bevelheb-
ber Oost, kolonel Dwars, om beslag te leggen op de fabriek, maar de chef
van de Generale Staf verbood dit om de duitsers geen voorwendsel te
geven voor een inval in Nederland, waar neutraliteit het wachtwoord was.
Welwerd echter een detachement politietroepen vlakbij de fabriek
gelegerd om op het eerste alarm alle installaties van dit Siemens-filiaal te
vernietigen. Toen de duitsers op 10 mei binnenvielen was de telefoonver-
binding van direkteur Schagen van Leeuwen verbroken en kolonel Dwars
had de politietroepen al teruggetrokken achter de IJssellinie. Dat heet
"onnozel" bij De Jong.

Het is onmogelijk hier nog meer voorbeelden van ekonomiese sabotage
te geven; het ging vrijwel overal op soortgelijke wijze. En zou er enig
verband bestaan tussen de snelle ineenstorting van de Peel-Raamstelling en
het ongeschonden behoud van de Philips-fabrieken in Eindhoven? De
Jong heeft in zijn tweede deel zelf toegegeven, dat de benoeming van
generaal Winkelman tot opperbevelhebber in het voorjaar van 1940
waarschijnlijk gebeurde op instigatie van de president-direkteur van
Philips, ir. Otten. En generaal Röell heeft na de oorlog voor de Parlemen-
taire Enquête Commissie verklaard dat de hetze tegen generaal Reynders
afkomstig was uit Philips-kringen, wat De Jong niet memoreert. Reynders
lag zwaar overhoop met minister Dijxhoorn, onder meer over strategiese
vraagstukken. Het al dan niet verdedigen van de Peel-Raamstelling, die
veel te lang was en in het zuiden niet aansloot op de belgiese verdediging,
was een van die vraagstukken. Generaal Winkelman was militair adviseur
van Philips en hij heeft als opperbevelhebber de Peel-Raamstelling vrijwel
ontmanteld. Een merkwaardige koïncidentie, die meer aandacht verdient
dan het absolute stilzwijgen van De Jong.

Niets was trouwens in Nederland zo perfekt voorbereid als het on-
gestoord voortbestaan van het Philips-koncern. Vanaf 1935 hadden eerst
majoor Sas, de latere geruchtmakende militair attaché in Berlijn, die door
zijn goede verbindingen met de duitse Abwehr van de meeste duitse
plannen op de hoogte was, en vervolgens generaal Winkelman het
Philips-koncern geadviseerd. "Het wereldrijk van Philips mocht, óók in het
handhaven van de centrale leiding, niet afhankelijk zijn van het lot van
Nederland", schreef prof. Bouman in zijn overigens zo nietszeggende
hagiografie van Anton Philips. En de Philips-direktie heeft inderdaad op
drastiese wijze gezorgd dat het lot van N ederland ten dele afhankelijk werd
van Philips. Zelfs in het koncentratiekamp Vught wist Philips zaken te doen
met de tewerkstelling van gevangenen.

Het past een historikus bij ieder overgeleverd beeld en bij al zijn
feitenmateriaal een vraagteken te plaatsen. Hij moet immers beginnen met
alles en iedereen te wantrouwen. Maar het is natuurlijk veel gemakkelijker
om de gebaande wegen te gaan en uit te komen bij het beginpunt, dat dan
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