
DEEL 3

, nationaal niveau niet voordat dr. L. de Jong in 1955 officieel opdracht kreeg
als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het seriële
boekwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te
schrijven. De titel alleen al is een program. Verdomd. Daar werd wat groots
verricht in dat Koninkrijk van ons! Er wordt trouwens ook wat groots
verricht door De Jong zelf, die nu al drie delen heeft afgescheiden en
heeftmeegedeeld dat we zeker nog op zo'n deeltje of vijf, zes mogen
rekenen. En niet even beginnen op 9 mei 1940 's avonds laat of in
september 1939, maar met een aanloop in het grijs verleden. De I çde eeuw
gaat De Jong al niet meer ver genoeg terug. Voor het deelover
Nederlands-Indië heeft hij op een zijner persconferenties al gedreigd met
een pre-napoleontische aanloop.

Waarlijk (bij de historicus De Jong heeft "waarlijk" dezelfde afkomst als
het stereotiepe '''t Is waar" bij Geyl - het "Voorwaar, ik zeg U" van de
Statenbijbel), waarlijk, ons hele voorgeslacht heeft slechts gediend om de
tweede wereldoorlog zo te laten verlopen als hij is verlopen en te laten
beschrijven als hij nu wordt beschreven.

Toch beginnen zich, nu het derde deel verschenen is, bij alle voordelen
van zo'n officiële, doelbewust gecomponeerde, eenmans geschreven maar
instituut-gesteunde historische onderneming, enkele nadelen af te teke-
nen. Ik heb bij voorgaande gelegenheden (overigens niet in dit tijdschrift
maar in krantenartikelen) gewezen op het bezwaar dat de persoonlijke
voorkeur van De Jong voor Van Kleffens, Gerbrandyen Wilhelmina,
zonder twijfel behorend tot de meest aantrekkelijke figuren op het latere
Londense toneel, in Nederland al uit nietigheden lang voor hun hoogtij
opgebouwd ging worden. Zoals uit de hele geschiedenis van het koninkrijk
vóór 1940 die elementen naar voren werden gehaald die konden verklaren
waarom dit alles in en na mei 1940 zo is gegaan en niet anders, hetgeen
onvermijdelijk de indruk moest wekken dat het dan ook niet anders had
kunnen gaan, zo zoekt De Jong in zijn portrettengalerij de fraaie trekj es van
zijn favorieten bijeen om straks in deel vier, vijf ofzes, hun latere glansrol te
kunnen verklaren. Daartoe wordt bijvoorbeeld het beeld van koningin
Wilhelmina in de vooroorlogse jaren opgesierd tot dat van de alles-begrij-
pende, anti-totalitaire, eigenlijk zelfs wel sociaal-voelende en visionaire
Landsmoeder, die zich onder de omstandigheden van plaats en tijd on-
mogelijk uit de kluisters der conventie kon losmaken.

In het tweede deel doet naast Wilhelmina, Van Kleffens en Gerbrandy
een vierde favoriet zijn intrede: generaal Winkelman, de opperbevelhebber
sedert februari 1940. Winkelmans "weggejaagde" voorganger generaal
Reynders (zo voelde hij zijn ontslag tenminste zelf, na de oorlog eiste hij
praktisch het lidmaatschap van de Raad van State als eerherstel) werd door
De Jong getekend met citaten van zijn tegenstanders; het fnuikendst was
daarbij de opmerking van minister Albarda, door Reynders overigens fel
ontkend, waaruit bleek dat deze opperbevelhebber niet in een Duitse inval
geloofde. Achterafis dit natuurlijk wel een veel groter zonde dan in 1939.


