
REACTIES EN RECENSIES

, 3. De oprukkende Belgische en Franse troepen die ons, of in elk geval
het bedreigde Antwerpen te hulp schoten, voor een vacuüm plaatsen.

4. Een snelle Duitse doorstoot naar Rotterdam en Den Haag over de
Moerdijk, die al in Duitse handen was.

Nee, nee, zegt de verdediger van Winkelman, De Jong. Misschien
schenen I, 2 en 3 mogelijk eventueel onverhoopt juist, maar 4 kon noch
Winkelman noch iemand van zijn staf weten. Dat de Moerdijkbruggen in
handen van de Duitsers waren, was in Den Haag's morgens te 7.00 uurtoen
het bevel gegeven werd, nog niet bekend.

Daartegenover valt te stellen dat de doorbraak van de Peelstelling door
een Duitse pantsertrein bij Mill wel bekend was, evenals de bezetting van
de Maasbruggen in Rotterdam en de landingen van parachutisten op het
Eiland van Dordrecht en bij Den Haag. Nu gaan we even nadenken. De
Duitsers landen bij Den Haag, bezetten de Maasbruggen in Rotterdam,
proberen de bruggen bij Dordrecht in handen te krijgen en zijn bij Mill
door de Peel-Raamstelling gebroken. Zou het mogelijk zijn dat een en
ander met elkaar te maken heeft en dat de Duitsers, toen nog moffen
geheten, zullen proberen van Mill dwars door Brabant naar Rotterdam en
vandaar naar Den Haag te komen? Dat ze zullen proberen ook de
Moerdijkbrug aan te vallen, vanwaar nog niets vernomen is? Dat de
Duitsers dus een krijgsplan hebben dat niet geheel in overeenstemming is
met dat van de grote strateeg Winkelman?

Het lijkt mij niet uitgesloten dat zelfs een generaal zo'n gedachtenvlucht
kan hebben. Maar nee. De logische gevolgtrekking uit de gebeurtenissen
dat het plan om het me Legerkorps en de Lichte Divisie weg te trekken,
onder deze omstandigheden beter niet konden worden uitgevoerd, wordt
aan het Voorhout niet gemaakt. Het krijgsplan van de opperbevelhebber
wordt bij de pagina Brabant opgeslagen; daar staat: bij een Duitse inval de
troepen evacueren en zo geschiedt. Volgens plan. Zelfs nog iets vlugger.
Brabant ligt open.

Waarom deze blunder?
Er is kort na de oorlog een pernicieus gerucht geweest dat Jan Rogier in

Vrij Nederland nog eens heeft opgehaald. Winkelman was voor de oorlog en
na zijn pensionering als luitenant-generaal een jaar in dienst van de n.v.
Philips geweest ter voorbereiding van een eventuele evacuatie in oorlogs-
tijd. (Uitstekend geregeld was in elk geval de evacuatie van de directie. Als
enige Nederlandse particulieren werden de H. H. directeuren op 13 mei met
Nederlandse oorlogsschepen volgens een tevoren gemaakt plan naar
Engeland gebracht. Voor hun collega's van de Bataafse moest op het laatste
moment veel slordiger door de marine nog een treiler worden gevorderd.)
Rogier houdt De Jong in ander verband voor: "Het past een historicus bij
ieder overgeleverd beeld en bij al zijn feitenmateriaal een vraagteken te
plaatsen." Waarna Rogier zelf voor het volgende vraagteken zorgt: "Zou er
enig verband bestaan tussen de snelle ineenstorting van de Peel-Raamstel-
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