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, eigen slechte bewapening en oefening en ondanks het numerieke en
materiële overwicht van een vijand die bovendien niet bleek terug te
schrikken voor stelselmatige schendingen van het oorlogsrecht. Het
zwakke Nederlandse leger heeft in zijn redenering het in alle opzichten
superieure Duitse leger veel beter partij gegeven dan in de geschiedschrij-
ving is aangenomen, zodat er alle reden is voor een herwaardering, ja "een
rehabilitatie en een eresaluut [...] voor hen die ons land in de meidagen van
1940 onder de meest hopeloze omstandigheden hebben verdedigd". (10)
De onderwaardering voor het Nederlandse leger is met name in de hand
gewerkt door de groene serie, die door haar speurtocht naar de oorzaken van
de nederlaag van '40 te weinig oog heeft gehad voor successen en daardoor
te spaarzaam is geweest met lof. Ook De Jong, die zich te veel door
Nierstrasz heeft laten leiden, moet het in dit opzicht ontgelden. (I I)

Brongers van zijn kant zet de rehabilitatie kracht bij door de nadruk te
leggen op de omvang van de Duitse materiële en personele verliezen. Deze
waren belangrijk hoger dan de Wehrmacht tegenover een zo zwak gedachte
tegenstander als het Nederlandse leger had verwacht. Vooral aan de
luchtlandingen bij Den Haag en de daar opgetreden verliezen hecht
Brongers een groot belang, dat zelfs het Nederlandse operatietoneel
overschrijdt. Op verschillende plaatsen suggereert Brongers althans dat
deze verliezen Hitler en de militaire staven afhielden van de voorgenomen
invasie van Engeland, later in 1940. (12) Een zelfde onderschatting van de
weerstand op het Nederlandse operatietoneelleidt Brongers af uit de haast
die de Duitsers hier hadden. In plaats van het kleine Nederland in één dag
onder de voet te lopen moesten zij vijf kostbare dagen aan de verovering
besteden; en dat overkwam een leger dat volgens de modernste principes
van de toenmalige oorlogvoering, de "Blitzkrieg", opereerde! (13) Bron-
gers staat in deze mening overigens bepaald niet alleen. Ook De Jong
vermeldt meermalen dat Hitler en de Wehrmacht ervan uitgingen dat met
ingang van I I mei elke dag die het onbelangrijke Nederland kostte, er één
te veel was. (14)

Het is niet moeilijk in te zien dat Brongers in sterke mate teruggrijpt naar
het eerder beschreven beeld van de nederlaag, zoals dat tijdens en direct na
de Tweede Wereldoorlog vorm kreeg. Zijn boeken draaien minder om de
verklaring van de snelle capitulatie, maar veeleer om de rechtvaardiging en
de zingeving ervan. Daarbij moet worden bedacht dat zijn vroegere werk
verscheen in een tijd - de jaren zestig - waarin overaloude waarden op de
helling leken te zullen gaan, de herinnering aan de meidagen langzaam aan
vervaagde en de tegenstelling tussen oost en west de internationale
machtsverhoudingen nog geheel beheerste. Zo schreef de oud-staatssecre-
taris van Defensie M. R H. Calmeyer, met een rechtstreekse verwijzing
naar het gewelddadige einde aan de "Praagse lente", in het voorwoord van
De slag om de residentie: "Wij wensen het boek van Majoor Brongers in vele
handen, vooralook van de jeugd, opdat het huidige geslacht moreel en
militair beter zal zijn voorbereid op gebeurtenissen als die in mei 1940 en
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