
REACTIES EN RECENSIES

, De opperbevelhebber van de 18. Armee, dat met de verovering van de
Vesting Holland belast was, had door de gebrekkige verbindingen met zijn
voorste eenheden, veel minder overzicht over het verloop van de strijd. De
commandanten van de Duitse legerkorpsen, die in Rotterdam en voor
Utrecht stonden, waren in het geheel niet op de hoogte van het verloop van
elkaars operatiën. Tussen de Duitse voorbereidingen van de aanval op
Utrecht en die in Rotterdam bestond derhalve geen enkel direct verband. In
vergelijking tot die in Rotterdam verliepen de ontwikkelingen bij Utrecht
vrij eenvoudig. Omstreeks 13.20 uur verscheen hier een Duitse officier met
een ultimatum voor de Nederlandse linies. Dit werd afgewezen. Boven
Utrecht werden door Duitse vliegtuigen strooibiljetten afgeworpen
waarop te lezen stond dat Utrecht het lot van Warschau zou delen wanneer
de commandant van Utrecht niet zou capituleren. Een niet mis te verstane
bedreiging! In Rotterdam waren al eerder oriderhandelingen begonnen. De
commandant van het XXXIX. Armeekorps had een officier naar de Neder-
landse commandant van Rotterdam gezonden met het verzoek de strijd te
beëindigen ten einde de vernietiging van de stad te voorkomen. In
tegenstelling tot dat van Utrecht was dit geen loos dreigement. Als
onderdeel van de Duitse aanval, die om 13.20 uur zou aanvangen, was een
bombardement door de Luftwaffe van de Nederlandse opstellingen bij de
Willemsbrug voorbereid. Hoewel het aanvalsuur voor de aanval vanwege
de onderhandelingen uitgesteld was, ging het bombardement toch door.
Dit gebeurde ondanks de pogingen van de in Rotterdam verantwoordelijke
Duitse commandant het bombardement te voorkomen. Het ligt niet
binnen het kader van deze beschouwing op de details hiervan nader in te
gaan. Volstaan moet worden met de vaststelling dat door de commandant
van het XXXIX. Armeekorps een tactisch bombardement was aangevraagd en
dat het uitstellen daarvan mislukte. Voor generaal H. G. Winkelman was
het bombardement van Rotterdam het definitieve signaal dat de ongelijke
strijd beëindigd moest worden.

In de proclamatie waarin hij zijn besluit om de strijd te staken aan het
Nederlandse volk mededeelde, zei hij ondermeer:

"Duitsland heeft hedenmiddag Rotterdam gebombardeerd, terwijl
Utrecht tevens met vernietiging wordt bedreigd."

Tijdens de radiorede, die hij eveneens op 14 mei hield, motiveerde hij
zijn beslissing als volgt:

"Rotterdam, dat vanmiddag door de Duitse luchtmacht werd gebombar-
deerd, heeft het droevig lot van den totalen oorlog ondergaan. Utrecht en
de andere groot bevolkingscentra zouden binnen zeer korten tijd dit lot met
Rotterdam moeten deelen."

Het bombardement van Rotterdam en de bedreiging van Utrecht
vonden ongeveer tegelijkertijd plaats. Hierdoor is het te verklaren dat voor
generaal H. G. Winkelman tussen deze beide gebeurtenissen een duidelijk
verband bestond. Het ging de Duitse legerleiding er kennelijk om
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