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, Nederland door het uitvoeren van terreur-bombardementen tot capitulatie
tedwingen.

Aan de juistheid van de bewering dat behalve Rotterdam en Utrecht ook
de andere grote bevolkingscentra het slachtoffer van een terreur-bombar-
dement zouden worden werd niet getwijfeld. In de Duitse bronnen is
echter geen enkele aanwijzing te vinden dat dit de bedoeling is geweest.

De Nederlandse visie dat bij niet-capituleren ook de andere grote
bevolkingscentra gebombardeerd zouden worden onderstreepte nog eens
extra dat het in Rotterdam een terreur-bombardement betrof.

Het bombardement van Rotterdam heeft in de geschiedschrijving grote
aandacht gekregen. Het was uiteindelijk een van de eerste grote bombarde-
menten van de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke plaats hierbij neemt
de vraag in wie nu eigenlijk voor deze tragische gebeurtenis verantwoorde-
lijk was. Was hier sprake van een betreurenswaardig "bedrijfsongeval" of
van Duitse misdadigheid? Was het bombarderen van Rotterdam niet in
strijd met de z.g. open stad doctrine? Ook wordt wel naar voren gebracht dat
het bombardement helemaal niet nodig geweest was omdat de Neder-
landse defensie toch op het punt van instorten stond.

Centraal bij de hierboven geschetste problematiek staat echter de
beantwoording van de vraag of hier sprake is geweest van een tactisch
bombardement of een terreur-bombardement. Het onderzoek hiernaar
wordt in hoge mate bemoeilijkt doordat vrijwel al het archiefmateriaal van
de Luftwaffe uit deze periode verloren is gegaan. Ten aanzien van de Duitse
landmacht ligt dat anders. De bewaard gebleven oorlogsdagboeken met de
bijbehorende bijlagen van de 18. Armee en het XXXIX. Armeekorps geven
voldoende aanwijzingen dat het bombardement binnen het kader van een
tactische operatie geplaatst moet worden. De Duitse historicus Hans Adolf
Jacobsen heeft dat in zijn Der deutsche Luftangriff auf Rotterdam op een meer
dan voortreffelijke wijze aangetoond. Wat zich echter achter de schermen
van de Luftwaffe heeft afgespeeld blijft ook hier grotendeels verborgen. De
uitspraken van Reichsmarschall H. Goering en de opperbevelhebber van de
2. Luftjlotte, General der Flieger A. Kesselring, lichten een tipje van de sluier
op. Ten aanzien van Goering betreft het hier zijn verklaringen tijdens het
Neurenbergse proces.

Tijdens dit proces, waar Kesselring als getuige was opgeroepen, ver-
klaarde deze dat het bombardement van Rotterdam een tactisch bombarde-
ment geweest was. Verder gaat hij in zijn memoires nader op het
bombardement in. Het ontbreken van relevant archiefmateriaal betekent
niet dat men geheel met lege handen staat. Door H. Boog is aangetoond dat
het terreurbombardement in mei 1940 nog geen deel uitmaakte van de
Duitse luchtmachtdoctrine. Het terreurbombardement werd toen door
Hitler en zijn trawanten niet uit humanitaire maar uit pragmatische
overwegingen afgewezen. Toen het bombardement eenmaal had plaatsge-
vonden werd door de Duitse legerleiding onmiddellijk onderkend dat zij


