REACTIES EN RECENSIES

¢ door hun tegenstanders er van beschuldigd zouden worden een open stad te
hebben aangevallen. De opperbevelhebber van de 18. Armee gaf daarom
ook opdracht de Nederlandse versterkingen in Rotterdam te fotograferen
ten einde later deze beschuldigingen te kunnen weerleggen.

Voor een goede beoordeling van de onderhavige problematiek is het
nuttig het volgende mede in overweging te nemen.

Door allerlei Nederlandse historici, of wat daarvoor wil doorgaan, is en
wordt beweerd dat de Nederlandse tegenstand veel heviger is geweest dan
de Duitse legerleiding verwacht had.

De Duitse aanval zou niet volgens plan verlopen zijn. Teneinde het
hardnekkige Nederlandse verzet te breken moest dan maar de bevolking
van Rotterdam opgeofferd worden.

In het betoog van L. de Jong ten aanzien van het bombardement van
Rotterdam zijn duidelijk twee lijnen te onderkennen.

De generaals Schmidt en Student sturen aan op een tactisch bombarde-
ment, Hitler en Goering op een terreurbombardement. Vertrekpunt van de
beide lijnen is de opvatting dat door de heldhaftige Nederlandse tegenstand
de Duitse opmars niet geheel volgens plan verlopen was. Met harde hand
wilde de Duitse legerleiding orde op zaken stellen. Zoals werd aangegeven
zal in deze beschouwing alleen worden ingegaan op de wijze waarop L. de
Jong tracht aan te tonen dat het bombardement van Rotterdam een
terreurbombardement was. Zijn hoofdrolspelers hierbij zijn Hitler en
Goering.

Gebaseerd op een telefoonbericht van de Heeresgruppe B aan het x.
Armeekorps op 13 mei 1940 komt L. de Jong tot de volgende vaststelling:

“Bovendien was met name de bevelhebber van de Heeresgruppe B, von
Bock, bevreesd (een vrees die, nemen wij aan, door Hitler gedeeld werd)
dat de Engelsen via de haven van IJmuiden sterke hulptroepen zouden
zenden.”

Na de op zich nog verdedigende resten van de 22. (zr) Division gewezen
te hebben vervolgt hij zijn beschouwing met:

“Generalfeldmarschall Goering liep rood aan bij de gedachte dat men te
laat zou komen om ze te ontzetten. Plausibel is, dat Hitler Goerings
bezorgdheid en woede deelde. Op grond van de berichten van de 13de gaf
hij althans op de 14de een algemene instructie uit waarin te lezen stond:
«Auf dem Nordfliigel hat sich die Widerstandskraft des hollindischen Heeren als
stirker erwiesen als angenommen wurde. Politische wie militirische Griinde
erfordern, diesen Widerstand in Kiirze zu brechen» Voor dat «breken» moest
vooral gebruik gemaakt worden van de Luftwaffe. « Unter bewusster Schwi-
chung der bisher vor 6. Armee wirkenden Krdfte (der Luftwaffe)» (in Belgig), was
aldus Hitler, «die rasche Bezwingung der Festung Holland zu erleichtern».”

Na een algemene beschrijving gegeven te hebben van de oorlogssituatie
in de morgen van 14 mei keert L. de Jong terug naar Hitler en Rotterdam.

“Aannemelijk is het dat Hitler, die speciaal in de kritieke eerste dagen
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