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, dat in Weisung nr. 11 alle aandacht gericht was op de Heeresgruppe A. Hier lag
immers het zwaartepunt van de Duitse aanval. Aan de Heeresgruppe B was
slechts een nevenrol toebedeeld. Verzwakking van de luchtsteun van de tot
deze legergroep behorende 6. Armee zou ongetwijfeld tot gevolg gehad
hebben dat de opmars van dit leger vertraagd zou worden. Dit nu paste goed
in de plannen van de Duitse legerleiding. De 6. Armee had tot opdracht de
Belgische grensversterkingen te doorbreken en de Franse en Engelse
strijdkrachten tot zich te trekken. De opmars was echter dermate snel
verlopen dat het gehele Duitse aanvalsplan dreigde te mislukken. De
Oberbefehlshaber des Heeres Genera/oberst W. von Brauchitsch gaf daarom op
14 mei 1940 aan de Oberbefehlshaber van de 6. Armee, Genera/oberst W. von
Reichenau opdracht, met zijn leger pas op de plaats te maken en eerst op 16

mei de aanval voort te zetten.
Door L. de Jong werden de memoires van Warlimont niet gebruikt.

Evenmin werd door hem de Weisung nr. 1 I aan een nader onderzoek
onderworpen. Voor hem was voldoende er enkele passages uit te lichten en
op basis daarvan zijn these van het terreurbombardement te onderbouwen.
Bijzonder bont maakte hij het echter ten aanzien van de aan von Choltitz
toegeschreven uitspraken. Hiervoor baseerde hij zich blijkens een voetnoot
op een voordracht die door M. Smeding te Rotterdam gehouden is. Deze
was gemeenteambtenaar van Rotterdam. Hij was aanwezig geweest bij een
ontmoeting die na de Nederlandse capitulatie tussen het Rotterdamse
gemeentebestuur en von Choltitz had plaats gevonden. Op verzoek van
bekenden stelde hij in 1960 deze gebeurtenis op schrift. Zijn beschrijving
over de ontmoeting met von Choltitz luidt:

"Daarna volgde de toestemming van Generaal Winkelman en kort
daarop besloot de Opperbevelhebber tot de algehele capitulatie. Dit besluit
kwam net op tijd, want wanneer dit niet was gebeurd, zouden niet alleen
Rotterdam, maar ook Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn vernietigd.
Toen het College na de capitulatie een bezoek bracht bij de Duitse
Stadscommandant, Overste von Choltitz, deelde deze ons mede, dat voor
deze 4 steden 4 eskaders klaar stonden om ze te vernietigen, wanneer ons
leger zich niet had overgegeven. De capitulatie heeft dus 4 steden voor de
ondergang behoed."

De vraag kan gesteld worden hoe een bataljonscommandant bij
Rotterdam, in een situatie die gekenmerkt werd door falende verbindin-
gen, kon weten wat er op een zeer hoog niveau georganiseerd was. L. de
Jong gebruikte deze bron ook om aan te tonen dat Haarlem ook bij de te
vernietigen bevolkingscentra behoorde. Een "slip of the pen" oflevert L. de
Jong hier gewoon knoeiwerk? Met dit laatste moet ernstig rekening
worden gehouden. Het is hoogst onwaarschijnlijk, in ieder geval op basis
van dit bronnenmateriaal, dat von Choltitz dergelijke uitspraken gedaan
zou hebben. Ten aanzien van de mededeling van een Duits officier aan een
functionaris van de Holland-Amerika-lijn liggen de kaarten niet veel beter.
Hier is V. E. Nierstrasz de leverancier.


