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¢ van Rotterdam een terreurbombardement is geweest, roept ernstige
bedenkingen op. Teveel is zijn betoog op veronderstellingen gebaseerd. De
spaarzaam beschikbare bronnen werden door hem op een onjuiste wijze
geinterpreteerd. Het bombardement van Rotterdam moest een terreur-
bombardement zijn. In 1941 had hij in Je Maintaindrai hier al over ge-
schreven:

“Vandaag brandde Rotterdam. Morgen zou Utrecht, overmorgen zou-
den Amsterdam en Den Haag in vlammen opgaan. Honderdduizenden
onschuldige burgers zouden in het dichtbevolkte gebied slachtoffer
worden van het voortzetten van den toch hoopeloozen strijd.”

De mogelijkheid mag niet worden uitgesloten dat L. de Jong zich niet
heeft kunnen vrijmaken van de beeldvorming die bij hem tijdens en
onmiddellijk na de zo dramatisch verlopen meidagen van 1940, heeft plaats
gevonden. Het zou wel eens kunnen zijn dat het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog meer de memoires van een tijdgenoot zijn dan een
brok wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving.’

4. Het vertrek van het kabinet naar Londen

De Jongs negatieve oordeel over het kabinet-De Geer, de coalitie die in
mei 1940 Nederland regeert, werd in het openbaar aangevochten door
een van de drie oud-ministers, die dat ook al in de beslotenheid van het
beraad voorafgaand aan publikatie hadden gedaan: A. A. van Rhijn, op
8 mei 1940 minister van Landbouw en Visserij geworden. Op de
constatering van De Jong, dat de Nederlandse regering in ballingschap in
Londen een wereldvreemde indruk maakte, antwoordde hij in het
Algemeen Handelsblad (16 mei 1970):

¢ ‘ “Ik heb in de kantlijn geschreven «kennelijk boertjes van buiten», wat een
onzin, netalsof wij nog nooit een buitenlander gesproken hadden.”

De heer Van Rhijn wijst op de ministers Steenberghe, Welter, Albarda.
De laatste had door zijn voorzitterschap van de spap natuurlijk veel
buitenlandse contacten en was helemaal internationaal georiénteerd. Zelf
heeft de heer Van Rhijn reeds in 1910 aan internationale Ncsv-conferenties
in Liverpool deelgenomen.

“Ik begrijp niet,” zegt de heer Van Rhijn, “waarom De Jong dit doet,
waarom hij de koningin zo ophemelt en de ministers zo kraakt. Natuurlijk
hij mag best kritiek hebben op de leden van het ministerie-De Geer, maar
uit dit voorbeeld blijkt dat hij de redelijkheid helemaal uit het oog verliest.
Bovendien wij zijn toch ook al beoordeeld door de Parlementaire
Enquétecommissie. Die bracht het kabinet hulde. De Jong moet echter
natuurlijk weer afknabbelen van het beeld dat de Enquétecommissie, heus
geen kleine jongens, van ons geeft. De Jong is een voortreffelijk verteller,
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