
REACTIES EN RECENSIES

, dàt moet gezegd worden, maar in zijn beoordelingen schiet hij op vele
punten te kort, vooral als hij personen tegenover koningin Wilhelmina
stelt, dan is zij àlles en zijn de anderen niets." ,

In de Nieuwe Rotterdamse Courant (24 maart 1970) maakte E. van Raalte
relativerende opmerkingen bij de kritiek van De Jong op de besluitvor-
ming in het kabinet over een vlucht naar Londen.

, 'Op boeiende wijze schetst dr. L. de Jong in het derde deel van zijn
levenswerk de dramatische omstandigheden waarin tijdens de meidagen
van 1940 het koninklijk gezin en de ministers kwamen te verkeren.
Uiteraard heeft hij daarbij herhaaldelijk aandacht geschonken aan de grote
moeilijkheden die zich in dit verband op staatkundig en staatsrechtelijk
gebied voordeden. En wanneer ik het goed zie, dan richt hij zijn kritiek
vooral op het zo duidelijke gebrek aan contact tussen staatshoofd en
ministers dat hij als historicus heeft waargenomen.

Hoe ernstig dit gebrek aan contact was, bleek wel toen de vraag rees of -
en, zo ja, wanneer - de zetel van de regering verplaatst moest worden. Te
midden van het oorlogsgeweld moest een beslissing hierover genomen
worden, in een stad die een der gevechtsterreinen was.

Dat het, waar het de ministers betrof, van het begin af aan de toen meer
dan ooit gewenste koelbloedige leiding ontbrak is zonder meer duidelijk.
Het begon al op r o rnei, toen de minister-president de bijeenkomst van de
Tweede Kamer opzettelijk niet bezocht. Maar ook eerder al had men het
nodige verzuimd.

De Jong merkt op pag. 289 [268] terloops op dat de ministers enkele
maanden voor mei 1940 "in abstracto min of meer afgesproken hadden dat
als men het land verliet, men het eigen gezin zou achterlaten". Nu komt het
mij voor dat het staatkundig alleszins voor de hand zou hebben gelegen
wanneer de regering tijdig, dus nog voor de Duitse inval, een eventuele
verplaatsing van de regeringszetel buiten het rijk onder ogen had gezien.
Zulks ter voorkoming van de mogelijkheid dat koningin en ministers in
handen van de vijand zouden vallen.

Eenjaar tevoren, in maart 1939, had president Hacha van Tsjechoslowa-
kije zich door Hitler naar Berlijn laten ontbieden. De Führer en diens naaste
medewerkers uitten toen tegenover het Tsjechoslowaakse staatshoofd - op
dat moment hun gevangene - het dreigement dat zij onmiddellijk Praag
plat zouden bombarderen indien Hacha zijn republiek niet onder de
bescherming plaatste van het Duitse Rijk. De gevangen president zag toen
geen andere mogelijkheid dan zijn handtekening te plaatsen onder een
document dat aan de staat Tsj echoslowakije een einde maakte.

Geen beter voorbeeld voor Den Haag van de ware aard van het
nazi-regime. Maar nergens in De Jongs boek trof ik een passage aan waaruit
zou kunnen blijken dat de ministers de gebeurtenissen van 15 maart 1939
als een les beschouwden.
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