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, zaken is dus wel aangepast aan de eisen van de propaganda voor de
NAVo-politiek, die De Jong nu al meer dan twintig jaar op allerlei wijzen
bedrijft, maar heeft niets te maken met wetenschappelijke geschiedschrij-
ving.'

Jan Rogier ging naar aanleiding van De Jongs eigen redevoering op dit
verband in onder de titel 'Staatsgeschiedschrijving' (Vrij Nederland, 20 juni
1970):

, 'De Jong begint zich te ontwikkelen tot een soort historische pendant van
onze nationale boeteprediker dr. Zijlstra. Een paar maanden geleden stond
De Jong op de kansel van de grote kerk in Middelburg. Daar hield hij de
jonge natie voor wat vrijheid eigenlijk is, want wat dat is weten immers
alleen degenen die voor de vrijheid in de houding hebben gestaan. Voor de
vrijheid presenteer je het geweer; vrijheid herdenk je met een krans van
aronskelken, als er een vreemd staatshoofd op bezoek is. Vrijheid moet
geëerbiedigd worden, was zijn les van Middelburg. Nu, in Delft, volgde de
tweede les in vrijheid. De geweren van het Nederlandse leger roesten en er
zijn te weinig mannen die een geweer dragen om de vrijheid te kunnen
verdedigen, net als in de dertiger jaren. De gevechtswaarde van onze
troepen neemt schrikbarend af, terwijl de Russische beer grimmig zijn kans
wacht om dit kleine door Nieuw Linksers en kabouters ondermijnde landje
in te palmen. De gegevens voor zijn bittere analyse putte De Jong uit zijn
eigen grote boek, deel I, getoetst nu aan de influisteringen van Nederlandse
generaals (ofkolonels) die ook zijn boek gelezen hadden.

De Jong zegt niet tegen de kabouters: "Pas op, ooit ben ik ook zo dom
geweest om de volkskracht te ondermijnen door opruiend geschrijf in
pamfletten en in De Groene en was ik medeverantwoordelijk voor de
verwaarlozing van ons leger in de dertiger jaren, maar ik ben nu tot de orde
teruggekeerd." Nee, hij ziet opnieuw het schrikbeeld van dat legertje van
paarden en fietsenrijders in het neutrale Koninkrijk der Nederlanden, die
weer niet op kunnen tegen de fascisten-communisten en hij ziet nu een
echte vijfde colonne (in de dertiger jaren bestond die niet, zoals hij in zijn
proefschrift heeft duidelijk gemaakt), bevolkt door kabouters en een
gedeelte van de PvdA. Roel van Duyns activiteiten, zei De Jong in Delft,
dragen ertoe bij, "dat zich in onze landmacht al een bedenkelijk aantal
gevallen van sabotage heeft voorgedaan". Hij waarschuwde bovendien
Roel van Duyn dat "hij en de zijnen tot de eersten zouden behoren die
zouden verdwijnen in een of ander concentratiekamp". Dat klinkt wat
onlogisch, want waarom zouden die communistische invallers hun eigen
vijfde colonne oprollen? Maar De Jong herinnert zich ongetwijfeld het lot
van zijn vroegere kameraden uit de linkse beweging en het geluk van de
verstandigen, die de voorkeur gaven aan huilen met de wolven. Hij heeft de
lessen van het verleden ter harte genomen en hij houdt die lessen aan een
nieuwe generatie van idealisten en socialisten voor. Sinds wij weer een
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