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¢ deze bezorgdheid mogen wij niet anders dan positief waarderen. Uiteraard
blijven er groepen die zich uitsluitend negatief opstellen. Maar de invloed
daarvan mag bepaald niet worden overtrokken.

Op 3 september verscheen in de Nederlandse Staatscourant de officiéle
neutraliteitsproclamatie der regering. Daar hoorde een geheime instructie
bij die het militaire apparaat maar ook de gezagsdragers en ambtenaren van
het burgerlijke bestuur nauwkeurig inlichtte wat men zolang de neutraliteit
gehandhaafd werd, te doen of te laten had.

Onze neutraliteitspolitiek vormde de grondslag voor het te voeren
krijgsbeleid. In deze politiek paste het, dat men tegenover een mogelijke
dreiging geen contact legde met anderen om deze dreiging gezamenlijk te
keren. Wel waren er plannen voor het geval de neutraliteit geschonden
werd, maar toen de nood aan de man kwam, was men te laat. De hulp die wij
kregen was te beperkt, onvoldoende voorbereid en niet passend in het te
voeren beleid.

Een vraag die rijst is of het juist is om, wanneer een op handhaving van de
neutraliteit gericht beleid is gevoerd, strijd te gaan leveren als blijkt dat dit
beleid is mislukt.

Met een zeker automatisme is het de 10e mei tot wederzijdse gevechts-
handelingen gekomen. Als in de vroege ochtenduren de Duitse gezant een
ultimatum overhandigt aan de minister van Buitenlandse Zaken, Van
Kleffens, bedenkt deze, dat de Grondwet voorschrijft, dat oorlog niet kon
worden verklaard zonder medewerking van de Staten-Generaal.

“Maar hier viel geen oorlog te verklaren, er was oorlog. En een van de
redenen waarom het mij voorkwam dat die toestand onmiddellijk klaar en
duidelijk moest worden vastgesteld, was dat ik meende dat het niet mocht
kunnen voorkomen dat iemand ooit zou kunnen zeggen dat er geen oorlog
was, met het gevolg dat de Duitsers (die daar zeer toe geneigd zijn) onze
troepen zouden verklaren tot franctireurs, metalle gevolgen van dien.”

Ter plaatse schrijft de minister, met blauw potlood, dan een verklaring,
die hij aan de gezant overhandigt:

“Met verontwaardiging wijst Harer Majesteits regering de aantijging der
Duitse regering van de hand dat zij op enigerlei wijze of met enige
mogendheid geheime en tegen Duitsland gerichte afspraken heeft gemaakt.
Gezien de ongehoorde Duitse aanval op Nederland, een aanval begonnen
zonder enige voorafgaande waarschuwing, is de Nederlandse regering van
oordeel dat thans een staat van oorlog is ontstaan tussen het Koninkrijk en
Duitsland.”

Van voorafgaand kabinetsraad blijkt niets: Nederland zou vechten;
wellicht wat het grondgebied des rijks in Europa betrof ten onder gaan —
maar dan strijdend. Elke andere houding werd als onverenigbaar be-
schouwd met het meest simpele nationale zelfrespect.

Dr. De Jong tekent hierbij in een voetnoot nog aan:

“Het komt ons zinloos voor, er over te speculeren wat het mogelijke
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