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¢ volkenrechtelijk adviseur van de secretarissen-generaal, — “die in het
algemeen geneigd was, het volkenrecht zo te interpreteren dat het college
van secretarissen-generaal er zo min mogelijk last mee kreeg”. Dit wekt de
indruk van een volkomen opportunistisch beleid. Dat is echter een open
vraag. Want in zijn Handboek van het Volkenrecht 11, editie — let wel! —~ 1950,
heeft Frangois enerzijds gesproken van maatregelen tegen de Joden welke
“geleidelijk een omvang aannemen en worden toegepast met een wreed-
heid, die de ergste verwachtingen nog hebben overtroffen”, en van “de
felste en meest onbarmbhartige Jodenvervolging en Jodenuitroeiing”, maar
anderzijds betoogd dat “ontslag van Joodse ambtenaren, voor zover het
leidende functies betreft — rechterlijke ambtenaren daarbij inbegrepen —, als
tijdens de tweede wereldoorlog in de door Duitsland bezette gebieden
plaats had, bij de pathologische afkeer, die het nationaal-socialisme van de
Joden had, en die elke samenwerking met hen in de weg stond, niet on-
rechtmatig was”.

Voor commentaar op deze laatste passus verwijs ik naar Presser,
Ondergang 11, p. 172.

c. Op p. 282 [258] wordt gesproken van Anjerdag, 29 Juni 1940. Ik
teken aan dat, op die datum, in het gebouw van de Hoge Raad de
jaarvergadering werd gehouden van de Nederlandse Juristen-vereniging,
en dat Visser, de gastheer, getooid — gelijk vrijwel alle aanwezigen — met
een witte anjer, een toespraak hield die er niet om loog.

Verder nog de notitie dat, ter zake van het afgrissen van de bloem, des
ochtends, op straat, door NsB’ers en gelijkgerichte figuren, in de namiddag
vele Hagenaars haar hadden voorzien met vijlsel van gillette-mesjes: door
deze gelukkige samenwerking van Chloris en Hefaistos was den aanvallers
alras de lust ontgaan.[...]

e. De barensweeén, bij de geboorte van de Joodse Raad, hebben zich —
maar ik kan mij vergissen —ietwat anders toegedragen dan op p. 884 [822] is
vermeld. Uitgenodigd, bij Bohmcker, waren aanvankelijk alleen de
opperrabbijnen van de twee Joodse gemeenten, Francés en Sarlouis; dit
komt mij te aannemelijker voor uit de overweging dat ook in andere
bezette gebieden de Duitsers, voor het instellen van een Joodse Raad,
allereerst contact hebben genomen met de geestelijkheid.

Hier ter stede bleek echter aanstonds dat met het rabbinale koppel niet
wel was te werken. Francés, uit de Levant naar Amsterdam geroepen, was
zelfs het Nederlands niet voldoende meester. En Sarlouis, gelijk de meeste
leerlingen van Dr. Diinner, een onbeduidend man, en wel zelfingenomen
maar allerminst zelfverzekerd, durfde de verantwoordelijkheid niet aan, en
verzocht Bshmcker dan bereid, waarna Asscher op zijn beurt verzocht zijn
vriend Cohen mét hem te benoemen.

f. Inzake Mauthausen, p. 893 [830], valt nog te noteren dat, in
Amsterdam, in het voorjaar en de zomer van 1941, niet alleen overlijdens-
berichten van de derwaarts gedeporteerden binnen kwamen, maar ook de
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